Liturgie

Voor de oudjaarsdienst van de gemeente

Tull &’t Waal en Honswijk en Schalkwijk en t’Goy
31 dec. 19.30 uur vanuit Tull en tWaal
Voorganger: ds. Marius V Duijn

Waar mensen mensen zijn
die elkaar verstaan
Waar liefde liefde is

daarheen wil ik gaan

Waar het eeuwig vrede is
waar de zon schijnt

Waar een nieuwe wereld is
die niet meer verdwijnt

Psalm 89 vers 1 en 6

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

6 Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand,
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.

Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,

en als herauten gaan U voor op al uw schreden

uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede.



Votum en Groet
Gezang 390 vers 1,2 en 3

1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avond lied.

Het zonlicht moge nederdalen,

maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,

Gij, milde bron van zegeningen:

zulk een ontfermer waart Gij mij.

2 U trouwe zorg wou mij bewaren,

uw hand heeft mij gevoed, geleid;

Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.

Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

3 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.

Ik ken de rots waarop ik bouwe:

hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,

U hoger, reiner loflied toe.

Geloofsbelijdenis
Hemelhoog 460

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou.
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Gebed

Bijbellezing: Lucas 1, 39-46.
Preek

Hemelhoog 732

Ooit komt er een dag

Dat de hemel openbreekt

En de doden zullen opstaan

Ooit komt er een dag

Dat U terugkomt op een wolk

En dat U kijkt met ogen stralend als de zon 2x

Tot aan die dag

Wil ik weten wie U bent

Wil ik leven dicht bij U

En mij geven in aanbidding
Tot aan die dag

Wil ik horen wat U zegt

En Uw woorden tot mij nemen
Als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Ooit zal het zo zijn

Dat we leven in een stad

Waar geen pijn en geen verdriet is
Ooit zal het zo zijn

Als we komen in die stad

Dat de Vader onze tranen wist



Tot aan die dag

Wil ik weten wie U bent

Wil ik leven dicht bij U

En mij geven in aanbidding
Tot aan die dag

Wil ik horen wat U zegt

En Uw woorden tot mij nemen
Als een kostbaar geschenk

Tot aan die dag

Ik verlang zo naar die dag

Dat ik neerkniel aan Uw voeten

En ik U mag herkennen aan Uw stem
Dat we samen hand in hand

Het Hemels paradijs betreden

Zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent

Tot aan die dag

Wil ik weten wie U bent

Wil ik leven dicht bij U

En mij geven in aanbidding
Tot aan die dag

Wil ik horen wat U zegt

En Uw woorden tot mij nemen
Als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Herdenking van wie ons zijn voorgegaan
Psalm 68 vers 10 oude berijming.

10 Geloofd zij God met diepst ontzag,
Hij overlaadt ons dag aan dag,

met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid,

wie zou die hoogste majesteit,

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een god van heil,

Hij schenkt uit goedheid zonder peil,
ons 't eeuwig zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood,

zelfs bij ’t naderen van de dood,
volkomen uitkomst geven.

Dankgebed en voorbede

Gezang 293



1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

3 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Zegen

Voor het overmaken van uw giften danken wij u hartelijk.
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