
 
Liturgie voor de gezamenlijke dienst in Schalkwijk 

van de Hervormde gemeenten van Schalkwijk - ’t Goy en  
Tull en ’t Waal - Honswijk,  

Zondag, 8 maart 2026, Voorganger Ds. M. van Duijn 
 

 
We starten de week met de Eredienst,  

in onderlinge verbondenheid. 
Moge de echo hiervan de hele week doorklinken!  

 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Introïtus: Psalm  116 vers 1, 2 en 3 
 
1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
 nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
 mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
 en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
  
2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
 en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
 heb ik de naam des Heren aangeroepen 
 en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel! 
  
3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
 Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
 Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
 Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: OTH 299   
  
1 Bron van licht en leven, 
 wij aanbidden U. 
 Onze God voor eeuwig. 
 Heer, wij danken U. 
 
 (Refrein) 
 Laat de zon van uw gerechtigheid 
 opgaan over ons leven; 
 en wij zien U in uw heerlijkheid, 
 halleluja. 
 
2 U bent onze Vader, 
 wij aanbidden U. 
 U geeft ons genade, 
 Heer, wij eren U. 
 (Refrein) 
 



3 U bent onze Koning, 
 wij aanbidden U. 
 U wilt bij ons wonen, 
 Heer, wij prijzen U.  
 (Refrein)  
 Laat de zon van uw gerechtigheid 
 opgaan over ons leven; 
 en wij zien U in uw heerlijkheid, 
 halleluja. 
 
Leefregel 
 
Zingen: OTH 243  
 
1 Heer, ik kom tot U, 
 hoor naar mijn gebed. 
 Vergeef mijn zonden nu, 
 en reinig mijn hart. 
 
2 Met uw liefde, Heer, 
 kom mij tegemoet, 
 nu ik mij tot U keer, 
 en maak alles goed. 
 
3 Zie mij voor U staan, 
 zondig en onrein. 
 O, Jezus raak mij aan, 
 van U wil ik zijn. 
 
4 Jezus op uw woord, 
 vestig ik mijn hoop. 
 U leeft en U verhoort 
 mijn bede tot U. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Bijbellezing:  Lucas 2 vers 25-35 
25 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was 
rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest 
was op hem. 
26 En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood 
niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien.  
27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus 
binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, 
28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 
29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 
30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 
31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 
32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. 
33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd. 
34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val 
en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden 
35– ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten 
openbaar worden. 



 
Bijbellezing: Johannes 19 vers 16b-18 en 23-25 
16b En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg. 
17 En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats 
genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. 
18 Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het 
midden. 
 
23 Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier 
delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was 
zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. 
24 Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor 
wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren 
onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de 
soldaten gedaan. 
25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de 
vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 
 
Thema: stabat Mater dolorosa 
 
Zingen: Gezang 66 vers 1, 4 en 6 
 
1 Mijn ziel verheft Gods eer; 
 mijn geest mag blij den Heer 
 mijn Zaligmaker noemen, 
 die, in haar lage staat, 
 zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
 maar van zijn gunst doet roemen. 
  
4 Des Heren kracht is groot; 
 zijn arm verstrooit, verstoot 
 die hoog zijn in hun ogen. 
 Hun tronen zijn niet meer, 
 maar gunstrijk wil de Heer 
 eenvoudigen verhogen. 
 
6 Hij trok zich Israël aan, 
 Hij laat niet hulp’loos staan 
 die Abrams troost verwachten. 
 Groot en in eeuwigheid 
 is Gods barmhartigheid 
 voor duizenden geslachten!            
 
Preek 
 
Zingen: Gezang 183 vers 1 en 7  
 
1 O hoofd vol bloed en wonden, 
 bedekt met smaad en hoon, 
 o hoofd zo wreed geschonden, 
 uw kroon een doornenkroon, 
 o hoofd eens schoon en heerlijk 
 en stralend als de dag, 



 hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
 Ik groet U vol ontzag. 
  
7 Wees Gij om mij bewogen 
 en troost mijn angstig hart. 
 Voer mij uw beeld voor ogen, 
 gekruisigde, uw smart. 
 Dan zal ik vol vertrouwen, 
 gelovig en bewust, 
 uw aangezicht aanschouwen. 
 Wie zo sterft, sterft gerust. 
  
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van gaven 
 
Slotlied: Gezang 442   
 
1: Jezus, ga ons voor 
 deze wereld door, 
 en U volgend op uw schreden 
 gaan wij moedig met U mede. 
 Leid ons aan uw hand 
 naar het vaderland. 
 
2: Valt de weg ons lang, 
 zijn wij klein en bang, 
 sterk ons, Heer, om zonder klagen 
 achter U ons kruis te dragen. 
 Waar Gij voor ons tradt, 
 is het rechte pad. 
 
3: Krimpt ons angstig hart 
 onder eigen smart, 
 moet het met de ander lijden, 
 Jezus, geef ons kracht tot beide. 
 Wees Gij zelf het licht 
 dat ons troost en richt. 
 
4: In de woestenij, 
 Heer, blijf ons nabij 
 met uw troost en met uw zegen 
 tot aan 't eind van onze wegen. 
 Leid ons op uw tijd 
 in uw heerlijkheid. 
 
Zegen 
 
De Diaconie collecte is bestemd voor de Diaconie: 
 
De Diaconie beslist later waaraan de opbrengst gegeven zal worden. Dit kan een extra donatie zijn 
aan een van de goede doelen waarvoor gecollecteerd wordt door het jaar heen of een acuut doel 
waar de nood op dat moment erg hoog is. 
Deze beslissing zal wel overwogen genomen worden. 



 
Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de volgende 
nummers: 
Diaconie:     
Bankrekeningnr. is: NL39 RABO 0357 5011 95, tnv Diaconie, Schalkwijk 
Bankrekeningnr. is: NL91 RABO 0357 5510 87, tnv Diaconie, Tull en  ’t Waal 
  
Kerkvoogdij: 
Bankrekeningnr. is: NL79 RABO 0357 5021 24, tnv Kerkvoogdij, Schalkwijk 
Bankrekeningnr. is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij, Tull en ’t Waal 
 
U kunt onze dienst beluisteren: 
voor Schalkwijk en Tull en ’t Waal op: www.kerkomroep.nl/kerken/10407 
 
 


