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Kerkblad november 2025 

  Meditatiefje  
En wees dankbaar  
Kolossenzen 3 vers 15 
 

 
 
Okay, het was misschien een inkoppertje van de collega, maar ik vond ‘m toch wel aardig. 
Bij de start van de dienst om 1000 stelde ze de vraag; wie heeft er vanmorgen al; dankjewel 
gezegd? 
Er gingen een aantal vingers omhoog; niet zo heel veel, maar toch. 
De voorganger was in een genadige bui en vroeg het nog eventjes anders; wie heeft er wel 
aan gedacht? Dat waren er aanzienlijk meer. 
De rest mocht dankbaar zijn, dat de dag nog maar net begonnen was…   
 
DANKBAARHEID 
In onze Nederlandse traditie hebben we er een speciale woensdag voor in november; 
sommige gemeenten kiezen de zondag er voor of er na. Ook goed. Persoonlijk vind ik het wel 
iets hebben als je net gehaast uit de file of het online overleg op een doordeweekse avond 
bij elkaar komt. 
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In de oefening om bij dankbaarheid niet alleen aan bijzondere gebeurtenissen te denken, 
maar juist ook aan het alledaagse; de school die open is, elektriciteit die werkt, al die 
verschillende stemmen&partijen waardoor we in Nederland tot polderen geroepen worden, 
de verschillende geloofsgemeenschappen, de zovele dingen die hier in de buurt 
vanzelfsprekend zijn, maar elders niet.  
 
Ieder heeft wel iets om dankbaar voor te zijn. 
Mooi om dat eens met elkaar te delen. 
Naar God en elkaar: hartelijk dank! 
ds. Marius van Duijn 
 

  Langs Kanaal en Lek 
Opnieuw een lege plek in de gemeentekring van Tull &’t Waal. Op 8 oktober overleed mw. 
Adriana Johanna Cornelia van der Eijk - van den Berg in de leeftijd van 92 jaar in haar woning 
aan de Vuursche Schans in Nieuwegein.  
Dat was de laatste jaren haar thuis-adres; maar iedereen kende haar natuurlijk veel beter 
van haar parad-ei-sje aan de Waalse weg. Daar was het altijd een komen en gaan van 
liefhebbers van een vers ei en vers dorpsnieuws. Ze genoot daarvan tot het niet meer ging 
en het eerst zelfbediening werd en later helaas afscheid van het verkooppunt. In de kring 
van gezin en dorpsgenoten was ze altijd zeer gericht op hoe het met de ander ging. Voor 
haar zelf trok ze niet de aandacht. Dapper leefde zij, ook toen beperkingen steeds sterker 
werden.  
Het was zoals op de kaart stond vermeld;  
 Tot het laatst toe wilde je leven, 
 door je sterke wil hiertoe gedreven. 
 Je geest nog op volle kracht, 
 maar over je lichaam had je geen macht. 
Naast deze treffende woorden, stond er ook nog een andere tekst op de liturgie; mijn tijden 
zijn in Uw hand, Psalm 31 vers 16a. 
In stereo klonk dit in het gezin, want ze werden ook gelezen bij het afscheid van haar man 
Lies van der Eijk.  
Gods hand is groot; ook de tijden van haar kinderen Jeanet & Jos, Rijk & Rolanda, Caroline & 
Albert, Leon & Irma, Fred & Ingret en kleinkinderen Anique & Jordy, Tim; Mark en Lotte, 
Manon en Ralf; Louise, David & Annebel en Cees en ons aller leven passen er in.  
Veilig zijn we in zijn armen! We wensen hen van harte Gods zegen nu de spin in het 
familieweb is weggevallen.  
 
Vanuit Zeist een hartelijke groet; we zijn eind oktober verhuisd en dat was weer een mooie 
gelegenheid om afscheid te nemen van een aantal oude spullen en (eerlijk is eerlijk) andere 
nieuwe dingen te begroeten.  
 
Verhuizen kun je trouwens ook als je op dezelfde plek blijft wonen; je verandert van de ene 
levensfase naar de andere. 
Als kerk doen we dat ook; de omstandigheden zijn telkens weer anders. 
Het vraagt van ons met elkaar de geestelijke souplesse om daar mee om te gaan. 
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Goddank mogen we weten dat we niet alleen zijn: Hij is er altijd bij, verrassend aanwezig! 
 
Marius van Duijn, VDm 
 

  Gezamenlijk  
Uitnodiging van EVA 
Woensdag 12 november is er weer een EVA-ochtend, deze ochtend komt Liz Berghuis 
spreken over rouw en verlies en de bemoedigingen die zij door de Heilige Geest heeft 
ontvangen van God. 
Liz heeft nog niet zo lang geleden haar man verloren en spreekt dus uit ervaring. 
Wees van harte welkom ook als je nog nooit naar EVA bent geweest en neem gerust iemand 
mee er is plaats voor iedereen. 
De ochtend begint om 9.30 en vanaf 9.15 staat de koffie klaar. 
Gretha en Arja. 
 
Gebedskring 
We laten de leiding telkens afwisselen door alle deelnemers. Ieder doet dat op zijn “eigen” 
manier en dat is mooi om te ervaren. Uiteraard staat het bidden voor onze eigen gemeenten, 
zending en christenvervolging altijd centraal. 
Wij Hopen op 19 november weer bij elkaar te komen. 
Overbodig om te zeggen, maar wees welkom. Ook als u (nog) niet de vrijheid voelt om zelf 
mee te bidden. Aanwezig zijn is net zo belangrijk. 
 
Bijbelgesprekskring 
Op 8 oktober hadden we een bijzondere avond. Marileen was te gast en wilde met ons 
nadenken over haar project “grond” en de liturgie voor dankdag. Zo passeerden er meerdere 
mogelijkheden voor keuze aan liederen die daar wat mee te maken hadden. En aan ons werd 
gevraagd welke ons het meest aanspreken en waarom dat dan zo was. Verrassend was wel 
dat er vaak niet voor de klassieke liederen gekozen werd.  
Dat geldt ook voor bv. De votum en groet. In onze klassieke diensten is die altijd gelijk, maar 
er zijn meerdere versies of Bijbelteksten die ook goed toegepast zouden kunnen worden. Ook 
hier werd er gekozen voor een alternatieve votum en groet. 
En zo konden we ook nadenken over Bijbelsteksten en de overige invulling van de dienst. 
Best wel leerzaam, want dan blijkt het toch best wel lastig om een liturgie in elkaar te zetten. 
Onze aanbevelingen gaan naar Ds. van Duijn en we zijn benieuwd hoe hij dat oppakt. 
 
Op 22 oktober hebben we het gehad over Jesaja 2. Daar wordt gesproken dat er op een dag 
de tempel op de hoogste berg zal gaan staan en dat de volken zeggen “laten we erheen 
gaan” en dat er geen kwaad meer zal zijn en de wapens omgesmeed zullen worden naar 
gereedschap (ploegscharen). Is dit een verwijzing naar de Hemel? En hoe verwachten we 
die? 
Daarover zijn er ongeveer even veel meningen en gezichtspunten als deelnemers. Dat maakt 
het interessant, want ieder inzicht verrijkt ook je eigen ideeën. 
 
In november hopen we op de 19e weer bij elkaar te komen. Dan gaan we op weg naar 
Romeinen 11. Wellicht goed om die alvast te lezen. 
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  Schalkwijk en ’t Goy 
Uit de kerkenraad 
Een aantal gemeenteleden hebben gevraagd of we niet elke zondag koffie kunnen drinken 
na de dienst en zijn ook bereid om daar aan mee te werken. 
Nu blijkt dat er aardig wat mensen na de dienst nog wat napraten, achterin de kerk of buiten. 
En een kopje koffie of thee zou dan wel lekker zijn. 
In onze laatste vergadering, en in overleg met kosteres Adrie Berlang hebben we besloten om 
dat te gaan doen. 
Op de eerste zondag van de maand hadden we al koffie drinken in de consistorie. Daarmee 
blijven we doorgaan. En op de andere zondagen willen we ervoor zorgen dat er koffie en 
thee klaar staat bij de uitgang van de kerk. Dan krijgt het een wat informeler karakter en dat 
is daarmee ook de bedoeling. 
Er zijn 2 personen die aangegeven hebben daarmee te willen helpen. Als er meer zijn die dat 
willen doen dan horen we dat graag. Het liefst bij Adrie Berlang, maar het mag ook via de 
kerkenraad. 
 
Van Koos en Marrie Isarin hebben we een paar dozen met christelijke lectuur ontvangen 
bestemd voor onze kerkgangers. Die staan nu achterin de kerk. Als u belangstelling hebt kunt 
u daar rustig een boek uitzoeken en meenemen. Dan worden ze in ieder geval weer goed 
gebruikt en u kunt ze eventueel na het lezen weer terugleggen voor een ander. 
 
We hebben een “inrichtingscommissie”, bestaande uit Antoinette, Adrie en Marjan, die nu 
aan het kijken is naar herinrichting van de consistorie. Door de jaren heen is er een grote 
verscheidenheid aan kopjes en schaaltjes en andere spullen die op tafel staan. De consistorie 
is uiteraard ook een plek waar we geregeld bij elkaar komen en het zou mooi zijn als er meer 
eenheid is en het wat meer huiselijker overkomt. Naast het servies goed ed. zal ook gekeken 
worden naar de hele inrichting. Het lastige is wel dat de meeste dingen wel een historische 
waarde hebben of verkregen zijn door een gemeentelid. Daar moeten we dus zorgvuldig mee 
omgaan. Ook daar gaan ze mee aan de slag.   
 
Diaconie 
We zitten inmiddels al weer in het 3e kwartaal van dit jaar, dus het werd tijd om de collecten 
van het 2e kwartaal te gaan tellen.  Dit doen we altijd samen met de kerkrentmeesters 
volgens het 4 ogen principe, maar nu waren het er 10. 
Hier het overzicht: 
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3e kwart Zendingsbusjes 3e kwartaal € 113,97 
6 juli 6-7   Diaconie 6-7 € 4,00 
13 juli 13-7   Leger des Heils  13-7 € 107,50 
20 juli Global Rize  € 4,00 
27 juli Diaconie  27-7 € 52,70 
3 aug De Hoop 3-8 € 11,65 
10 aug GZB zomer coll.  10-8 € 53,90 
17 aug Transworld radio € 11,67 
24 aug Diaconie 24-8 € 67,92 
31 aug Micro Kredieten € 61,68 
7 sept Mercy Ships € 62,92 
7 sept De Herberg, Avondmaal  7-9 € 53,32 
14 sept Diaconie € 3,34 
21 sept De Hoop 21-9 € 52,29 
28 sept Diaconie 28-9 € 3,34 
  €  
totaal  € 664,20 
 
Dit is inclusief de bedragen die via de bank binnengekomen zijn. Dus de genoemde bedragen 
bij de diensten die in Tull en ’t Waal gehouden zijn, zijn alleen via de bank binnengekomen.  
En via de bank komt aardig wat binnen, in dit kwartaal is er via de bank € 300 
binnengekomen en via onze collecten € 366,20.  
Alle collecten voor een extern doel worden door de diaconie met € 50 aangevuld. 
Hartelijk dank voor al uw bijdragen. 

Gezamenlijk eten op Dankdag  
 
Op woensdag 5 november is het weer Dankdag voor gewas en 
arbeid. 
Het is inmiddels een traditie geworden…samen de maaltijd 
gebruiken voor aanvang van de Dankdagdienst. 
Ook dit jaar willen wij dit weer doen en natuurlijk bent u van 
harte welkom. 
Het is de bedoeling dat iedereen een maaltijd maakt en dit 
meeneemt zodat we met elkaar kunnen genieten van elkaars 
maaltijd en kookkunst. 
U kunt aan Henny de Gier doorgeven wat u wilt meenemen, zo 
voorkomen we dat we alleen maar soep eten of alleen maar 
macaroni.  
Doordat iedereen wat anders maakt zal de maaltijd een variatie zijn van verschillende 
gerechten. 
Wij beginnen de maaltijd om 18.00 in de consistorie in Schalkwijk. Wilt u wel komen mee 
eten maar u ziet het niet zitten om wat te koken? De ervaring leert dat er voldoende te eten 
is, dus schuif gerust aan. 
 
Henny de Gier 06-12044288 
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Voedselbank 
We hadden het ook in het vorige kerkblad vermeld, zowel op zondag 2 november als op 
dankdag 5 november willen we collecteren voor de voedselbank. Het blijft jammer dat dat in 
ons welvarend land nog steeds nodig is. Maar voor veel mensen 
is het een belangrijke aanvulling op hun armoedige 
omstandigheden. Daarom deze collecten. 
 
Daarnaast willen we ook graag voedsel inzamelen Voedsel en 
artikelen voor persoonlijke verzorging zijn van harte welkom, 
mits de verpakking ongeopend en intact is en de houdbaarheid 
niet verstreken is. Zeer lang houdbare kruidenierswaren zijn in 
bepaalde gevallen ook na de THT-datum nog enkele maanden 
bruikbaar. 
Het inleveren bij de voedselbank is ieder jaar weer een dankbare 
aangelegenheid. 
 
 

  Tull en ’t Waal en Honswijk 
Begraafplaats en kerkplein. 
Er kwam een vraag over de kraan voor de begraafplaats, deze kunt u vinden links naast de 
muur van het knekelhuisje. 
Het is een vorstvrije kraan, dus het water blijft er in de winter ook opstaan. Door de handel 
omhoog te bewegen en even te wachten gaat het water stromen en door de hendel weer 
terug in de begin positie te zetten stop het water. 
 
U hebt ze vast wel gezien de paaltjes en het rode lint op het kerkplein, dit wordt de nieuwe 
grens met de bouwkavels. Zodra de betrokken partijen in de gelegenheid zijn worden de 
haag en de lantaarn omgezet en willen we dan gelijk doorgaan met het opknappen van het 
kerkplein. Een enorme zwam op de onderstam van één van de beuken naast de sloot gooit 
wellicht roet in het eten, omdat daar eerst onderzoek naar gedaan gaat worden. Het een en 
ander is in gang gezet en wij moeten afwachten hoe het zich verder gaat ontwikkelen.  
Kerkrentmeesters. 
 
Diaconie 
Elk jaar bezorgt de diaconie met veel liefde een verjaardagskaart en een kerstattentie bij 
onze oudere gemeenteleden.  
Deze attenties zijn bedoeld als teken van de verbondenheid en zorg, zeker rond de kersttijd 
zodat we in deze tijd van het jaar aan elkaar denken.  
Omdat (gelukkig ) mensen tegenwoordig ouder worden en langer actief blijven heeft de 
diaconie besloten om de leeftijdsgrens voor de attenties te verhogen naar 75 jaar.  
Deze keuze helpt ons om financieel gezond te blijven en zo ook in de  toekomst hulp te 
kunnen bieden aan wie dat echt nodig heeft.  
Wij hopen dat u met begrip en waardering  kijkt naar deze stap en dat we samen blijven 
omzien naar elkaar - jong en oud- zeker in de geest van kerst.  
Met een diaconale groet, 
Trees en Corina  
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  Preekrooster 
We houden gezamenlijke diensten, die om en om in één van de kerken wordt gehouden. 
SW: Brink 10, Schalkwijk, TW: Waalseweg 71, Tull en ’t Waal. 
De liturgie kunt u telkens op onze website vinden, www.kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl. 
U kunt onze diensten direct beluisteren en ook op een later tijdstip: 
Voor Schalkwijk en Tull en ’t Waal:  www.kerkomroep.nl/kerken/10407 

Datum Tijd Schalkwijk Tull en 't Waal Diaconie coll. 
woensdag 5 november  19.30  Ds. M. van Duijn  Dankdag Gez. in SW  Voedselbank 
zondag 9 november  10.00   Gezamenlijk in TW  Ds, J. Riemersma St. Gave 
zondag 16 november  10.00 Kand. J. Bassie   Gezamenlijk in SW  Ev. Comm/diaconie 
zondag 23 november  10.00  Ds. M. van Duijn   Gezamenlijk in SW  Hospice 
zondag 30 november  10.00 J. Veltrop   Gezamenlijk in SW  Diaconie 
zondag 7 december  10.00   Gezamenlijk in TW   Ds. M. van Duijn Woord en Daad 
zondag 14 december 10.00 Ds. D. ten Voorde   Gezamenlijk in SW  Bartimeus 
 

  Agenda 
Kerk 
Datum Tijd Activiteit   
woensdag 5 november  18.00 Dankdag maaltijd in de Consistorie 
woensdag 12 november 9.15 EVA koffieochtend in de Consistorie 
woensdag 19 november  19.00 Gebedskring in de Consistorie 
woensdag 19 november 20.00 Bijbelkring in de Consistorie 
woensdag 26 november  20.00 Kerkenraadsverg. Gez.   
woensdag 3 december 19.00 Gebedskring in de Consistorie 
woensdag 3 december 20.00 Bijbelkring in de Consistorie 
woensdag 10 december 20.00 Kerkenraadsverg. SW.   
woensdag 10 december 20.00 Kerkenraadsverg. TW.   

 
De Trossel en ‘t Gebouw 
Datum Tijd Activiteit   
woensdag 5 november 14.30 Koffiedrinken in 't Gebouw In Tull en 't Waal 
vrijdag 7 november 10.00 Koffieochtend in de Wiese   
woensdag 12 november 17.00 Samen eten in de Wiese Restaurant open om 17.30 uur 
donderdag 13 november  10.00 Koffieochtend in de Wiese met Duurt Vonk: Barista de Dominee 
vrijdag 21 november  10.00 Koffieochtend in de Wiese Hoe is nu Ons Dorpje Overeind 
donderdag 27 november  10.00 Koffieochtend in de Wiese   
woensdag 3 december  14.30 Koffiedrinken in 't Gebouw In Tull en 't Waal 
vrijdag 5 december  10.00 Koffieochtend in de Wiese Koffie met speculaas 
woensdag 10 december 17.00 Samen eten in de Wiese Restaurant open om 17.30 uur 
donderdag 11 december  10.00 Koffieochtend in de Wiese Over Vitens 
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De Trossel is van iedereen en voor iedereen. Als u tijdelijk even hulp of vervoer nodig heeft 
kunt u dat vragen via de Trossel telefoon  06-29820055. Er zijn veel vrijwilligers die graag 
willen helpen. Alle informatie is te vinden op de website: www.detrossel.nl 
 
 

  Berichten 

Kom tot rust in De Herberg 
 
Het rapport ‘Op de rem’ van de RVS (Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving) dat eind 
september verscheen, liegt er niet om: we leven in 
een ‘hypernerveuze’ samenleving. Veel, teveel mensen zijn op zoek naar rust en missen 
verbinding.  
Zelfhulpboekjes zijn niet de oplossing, volgens de onderzoekers. Want daarmee word je 
weer op jezelf teruggeworpen.  
Tot rust komen en nieuwe veerkracht opdoen kan niet op eigen kracht.  
Daarom doen we het in De Herberg met God, met elkaar én onder professionele 
begeleiding. 
 In De Herberg bent u welkom als u verlangt naar rust en herstel, bijvoorbeeld omdat u moe 
bent of last hebt van rouw en verdriet.  
Een verblijf in De Herberg is mogelijk vanaf twee tot zes weken. Het programma bestaat uit 
Bijbelstudies, begeleidingsgesprekken, creatieve activiteiten, afgewisseld met 
rustmomenten op de eigen kamer of in de prachtige natuur rond Oosterbeek.  
 
Bent u of kent u iemand aan wie u een verblijf in De Herberg gunt? Kijk op 
www.pdcdeherberg.nl voor informatie over intake en verblijf.  
Of bel met 026-334 22 25. 
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   Algemeen en info 
Pastoraat en voorbeden 
Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van 
pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba’s of de predikant. 
 
Contact info scriba’s en predikant  
Schalkwijk:   dhr. Johan de Bruijn,   M 06 20023978 
scriba@hervormdschalkwijk.nl 
Tull en ’t Waal:  mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329 
jokevandereijk@gmail.com  
Predikant:  Ds. Marius van Duijn,   M 06 39768140 
m.v.duijn@ziggo.nl 
 
Kerkomroep  
U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip: 
Voor Schalkwijk en Tull en ’t Waal:  www.kerkomroep.nl/kerken/10407 
Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande 
nummers. 
 
Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten  
Diaconie:  NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk 
Kerkvoogdij:  NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk 
De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds. 
Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy 
 
Bankrekeningen Tull en ‘t Waal tbv collecten 
Diaconie:  NL91 RABO 0357 5510 87   tnv Diaconie, Tull en  't Waal  
Kerkvoogdij:  NL27 RABO 0357 5532 09  tnv Kerkvoogdij Tull en ’t Waal 
Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale 
collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand. 
 
Collectebonnen 
De gemeente Schalkwijk en ’t Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: 
mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ  Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443. 
  
Redactie Kerkblad 
Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk 
en ’t Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en ’t Waal en Honswijk. 
Mededelingen en bijdragen graag uiterlijk de 30e van de maand naar het e-mailadres van de 
redactie: kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl  
 
Aan- of afmelden 
Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per  e-mail aanmelden op het e-mailadres 
van de redactie.  
Mocht u het Kerkblad niet meer willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, 
eveneens op het  e-mailadres van de redactie.    


