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Kerkblad maart 2026 
 

  Meditatiefje  
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 
je weet wat de HEER van je wil; 
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 
en nederig de weg te gaan van je God.  
Micha 6 vers 8* 
 
Het zijn interessante tijden, opperde de beller bij het 
radioprogramma, ergens onderweg. Bijzonder om dat mee te maken. Doe mij maar saai, was 
de reactie van de programmamaker. 
 
Op allerlei terrein trekt het bijzondere de aandacht; de één schreeuwt nog meer dan het 
andere. Maakt niet uit of er gedoe is, als je de kijker maar in de kaart speelt. Het ene heeft 
ons nog niet opgewonden of de wind steekt alweer op voor een nieuwe storm.  
 
Sinds eind februari hebben we weer een nieuwe regering. 
En eerlijk gezegd hoop ik dat we een saaie tijd gaan beleven. 
Waarin het gewone weer gewoon wordt. Geen gedoe van allerlei ego’s, die vooral hun eigen 
belang of de wie weet wanneer volgende verkiezingen, in het vizier hebben. 
 
Gewoon gewoon. 
Micha 6 vers 8 is op het eerste gehoor zo’n woord waar je niet van verbazing achterover 
valt: is dit niet heel normaal, dat wat je allemaal zou willen? 
 
Recht doen, trouw zijn en nederig te wandelen op de weg van God. 
De altijd behulpzame Chat maakt het nog simpeler; Hij vraagt niet om ingewikkelde dingen, 
doe eerlijk wat goed is voor anderen, wees trouw en liefdevol en leef bescheiden, in 
verbondenheid met Hem. 
In Bill-board taal: 
 Eerlijk. 
 Liefdevol. 
 Bescheiden. 
Zulke saaiheid, wat bijzonder zou dat zijn! 
ds. Marius van Duijn 
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*Het nieuwe liedboek 992 heeft deze ook op melodie 
 
Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg? 
 
Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 
Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 
 
Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft. 
 
ADAM 
Sinds jaar en dag is er in een groep in onze gemeente met de naam EVA.  
Ze hebben een mooi programma; bemoediging vanuit de Bijbel en ook de crea-bea’s kunnen 
hun hart ophalen. 
Voor verdere informatie, meld je bij de dames van het EVA- team, zie het hoofdstuk 
“Gezamenlijk” . 
 
En Adam, is er ooit wel eens een groep in de gemeente geweest met deze naam? 
Dat leverde geen hit op. 
 
Mooi, dan is de vraag open. 
Zijn er mannen in de gemeente, die het leuk vinden elkaar op een andere manier te 
ontmoeten: sportief of rond een open vuurkorf met een nulpuntnul in de hand een beetje 
bijpraten of naar de mannenzang of misschien iets waar je zelf helemaal geen zin in hebt, 
maar je wel een aardig idee vindt. 
Laat het weten. 
Kortom, Adam, waar ben je? 
ds. Marius van Duijn 
 

  Langs Kanaal en Lek 
Vrijdag 27 februari namen we afscheid van Johan van Garderen, weduwnaar van Bep 
Tijsseling, overleden in de Geinsche Hof op 21 februari in de leeftijd van 88 jaar.  
De laatste van de hele van Garderen-clan. Nee, dat is verkeerd gezegd; de laatste van een 
lichting van Garderens, want de kerk was zo goed als gevuld met de kring van oom-zeggers 
en de volgende generatie.  
 
Johan van Garderen woonde lange tijd op de boerderij aan de Hoeksedijk, maar genoot 
samen met Bep ook van de tijd aan de Vechtpolder in Houten.  
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Graag was hij onderweg en had de vaste plekjes die hij aandeed; een kopje koffie hier, een 
borreltje daar en overal een praatje; sociaal en warmhartig en in voor een grapje. Wat hij 
ook prachtig vond was het onderhoud aan de begraafplaats; wieden en aanharken en de 
herinnering aan het voorgeslacht gaande houden. 
 
Na het overlijden van Bep was het gemis groot; hoewel hij een goede regelmaat probeerde 
vast te houden, ging het qua gezondheid achteruit. In het begin van 2026 geraakte één en 
ander in een stroomversnelling met een verhuizing naar de Geinsche Hof als laatste 
hoofdstuk. Zaterdag 21 februari was daar het afscheid.  
We wensen Marga & Theo en Els van harte Gods zegen in dit gemis. En voor de familie van 
Garderen en uiteraard ook voor de familie Tijsseling, de belofte van God, die door de tijden 
heen trouw blijft: van generatie op generatie.  
Moge het licht van Gods woord (Psalm 119: 105) jullie levenspad bestralen. Met de woorden 
van een zegenbede uit Ierland; "May the road rise to meet you. May the wind be always at 
your back. May the sun shine warm upon your face, the rain fall soft upon your fields. And 
until we meet again, may God hold you in the palm of His hand." 
 
Marius van Duijn, VDm 
 

  Gezamenlijk  
Bidstond voor gewas en arbeid 
De tweede woensdag van de maand maart is traditioneel de Bidstond  voor gewas en arbeid. 
Te houden op 11 maart om 19.30 in de kerk van Tull &’t Waal. 
Ook in tijden waarin de melk uit de supermarkt komt en we met allerlei mogelijke scenario’s 
rekening houden in de bedrijfsvoering, een moment om eens bij elkaar te zijn op een 
doordeweekse avond en na te denken over de basisbehoeften, hoe we met de natuur 
omgaan etc. Zaai/groei en oogstseizoen ligt voor ons.  
We genieten daarbij al bij voorbaat van met een mooie maaltijd in  ‘t Gebouw in  
Tull &’t Waal, op woensdag 11 maart om 18.00. Welkom! Zie ook onder “Tull en ’t Waal”. 
 
Stille Week 
In de stille week hebben we traditiegetrouw samen met de parochie een stille week viering, 
van maandag tot en met donderdag (30 maart-2 april) in de kerken van Tull &’t Waal en de 
Maria-kapel van 19.30 tot 20.00.  
Het programma verschijnt in de APP: H.G. Schalkwijk ‘t Goy. 
 
EVA 
Woensdag 11 maart staat in het teken van Pasen, wij hebben weer een mooie Paasliturgie 
gemaakt, waarin we het lijden, sterven en de opstanding van onze HEER willen gedenken en 
vieren.  
Ook staat de tafel feestelijk gedekt en nodigen wij jullie uit om aan te schuiven. Stal je 
meegebrachte lekkers uit op tafel en gaan we genieten met elkaar. 

De koffie staat klaar vanaf 9.15 en we willen beginnen om 9.30. 
 
Tot ziens  Gretha en Arja. 
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Gebedskring 
Deze hadden we op woensdag 25 februari. Fijn om te weten dat God altijd bij ons is en naar 
onze gebeden luistert. Er zijn uiteraard veel zorgen, maar er zijn ook veel zegeningen. Goed 
om dat te beseffen. Volgende gebedskring is op woensdag 25 maart. 
 
Bijbelgesprekskring (Bijbelstudie) 
Dit jaar zijn we bezig met allerlei Bijbelteksten over de toekomst. Een bijzondere staat in  
1 Thessalonicenzen 4, 13-18, waar Paulus de gemeenteleden van Thessalonica een hart 
onder der riem steekt.  
Ze waren daar namelijk verdrietig, omdat een aantal mensen gestorven waren en Jezus nog 
niet teruggekeerd was. Hoe moest dat nu? Paulus noemt een speciaal woord dat Hij van de 
Heer zelf ontvangen had: er komt een feestelijke intocht en al wie gelooft mag in de rij staan 
bij de inhuldiging van Jezus. We gaan ‘m tegemoet op de wolk. Trouwens, hoe dat precies in 
elkaar steekt, daar wordt in de christelijke traditie verschillend over gedacht.  
 
Voor wie niet op de kring zit en eens een vraag over dit thema of iets anders heeft, laat het 
gerust weten. Schrijven kan altijd. 
 
We kwamen nog op een onderwerp n.a.v. het Aswoensdagkruisje; hoe zit het met vasten en 
bidden en hoe kun je dat in praktijk brengen? Komt een keer ter tafel in de kring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Schalkwijk en ’t Goy 
Vanuit de kerkenraad, Gemeenteavond 11 februari 
Wij hebben deze maand niet vergaderd, dus daar valt niets over te vermelden. 
Wel hebben we een gemeenteavond gehad. De belangstelleng was niet erg groot, maar met 
deze groep hadden we wel een goede avond. Het ging er alleen om, om informatie te 
verstekken en om met elkaar te kijken hoe we vinden dat het gaat met onze gemeente en 
onze de kerkdiensten. Er werd goed meegedacht en er waren ook zinvolle aandachtspunten. 
In de Bijlage vindt u het verslag van deze avond en ook de uitleg over het IDO (Inter 
Diaconaal Overleg) en onze verbondenheid met de Trossel. 
 
Kerkbalans toezeggingen 2026. 
De actie kerkbalans is mede dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers weer afgerond. Voor 
het jaar 2026 is door de gemeenteleden van de Hervormde gemeente van Schalkwijk en ’t 
Goy, het mooie bedrag van € 14.110,00 toegezegd. Dit is ongeveer 10% meer als vorig jaar! 
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Een aantal leden hebben de antwoordenveloppe niet ingeleverd, daarom verwachten wij dat 
het eindbedrag ook dit jaar weer hoger uitvalt dan de toezeggingen. Voorts hebben andere 
meelevende personen (ruimhartig) aan de kerkbalans bijgedragen. 
Dankzij de giften en uw gebed kan het evangelie blijven klinken. 
Allemaal hartelijk dank voor uw (financiële) bijdrage!  
De Kerkrentmeesters. 
 
Collectes: 
In het vervolg zal er een toelichting gegeven worden op de goede doelen waar wij voor 
collecteren, zodat u een beter beeld heeft waar uw gift naar toe gaat: 
Zondag 8 maart: Diaconie: 
De diaconie beslist later waaraan de opbrengst gegeven zal worden. Dit kan een extra 
donatie zijn aan een van de goede doelen waarvoor gecollecteerd wordt door het jaar heen 
of een acuut doel waar de nood op dat moment erg hoog is. 
Deze beslissing zal wel overwogen genomen worden. 
Woensdag 11 maart: Micro Krediet: 
In ontwikkelingslanden is vaak maar een kleine investering nodig om een bedrijf te starten of 
te laten groeien. Maar voor veel mensen is dit geld niet beschikbaar. Ook is het vaak moeilijk 
om een lening te krijgen. Een mooie oplossing hiervoor is microkrediet: kleine leningen aan 
startende of kleine ondernemers. Met dit geld kunnen zij investeren in de start of uitbreiding 
van hun bedrijf en daarmee toewerken naar een betere toekomst. 
Zondag 15 maart: Hospice: 
Hospice Kromme Rijnstreek (HKR) gaat uit van de gedachte dat ieder mens uniek is en het 
recht heeft om in een menswaardige en respectvolle omgeving op geheel eigen wijze 
afscheid te nemen van het leven. 
Zondag 22 maart: Diaconie: 
De diaconie beslist later waaraan de opbrengst gegeven zal worden. Dit kan een extra 
donatie zijn aan een van de goede doelen waarvoor gecollecteerd wordt door het jaar heen 
of een acuut doel waar de nood op dat moment erg hoog is. 
Deze beslissing zal wel overwogen genomen worden. 
Zondag 29 maart: De Hoop: 
Christelijke GGZ en verslavingszorg. 
Al 50 jaar helpt De Hoop mensen met psychische problemen en verslaving op weg naar 
herstel. Wat begon als een opvang voor mensen met een verslaving, is uitgegroeid tot een 
organisatie waar jaarlijks 6000 cliënten worden geholpen door onze hoopverleners. 
Professionals en vrijwilligers die luisteren, begeleiden en mensen helpen verder te groeien. 
De Hoop van toen is niet De Hoop van nu. Maar de hulp en hoop blijven van alle tijden. 
 
Al deze collectes worden natuurlijk van harte bij u aanbevolen. 
 
Oproep: Kerkschoonmakers: 
Langs deze weg willen wij graag een oproep doen.  
Wie zou ons willen komen helpen met het schoonmaken van de kerk?  
Wij zijn momenteel met 2 duo’s en het zou erg fijn zijn als er nog een duo bij zou komen. Dat 
zou betekenen dat je 1x in de 6 à 7 weken aan de beurt zou zijn om de stoffen, stofzuigen en 
te poetsen. 
U kunt zich aanmelden bij Henny de Gier 06-12044288  
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Oproep: Sterke mannen en vrouwen gezocht: 
Er is nog geen datum gepland, maar wij willen heel graag een keer de zolder van de 
consistorie opruimen. 
Daar hebben wij sterke mannen bij nodig, want er staan een aantal zware objecten die naar 
beneden gesjouwd moeten worden. Ook willen wij dan overtollige “rommel” opruimen, 
zodat het er weer netjes uit komt te zien. 
U kunt zich aanmelden bij Henny de Gier 06-12044288 
Zodra wij een paar mensen bij elkaar hebben, proberen we een datum te prikken. 
 
 

  Tull en ’t Waal en Honswijk 
Biddag voor gewas en arbeid 
Woensdag 11 maart is het Biddag en daarom willen we graag voorafgaand aan de dienst 
met elkaar eten om 18:00 in het Gebouw in Tull en ’t Waal.  
De dienst is dan om 19:30 in de kerk. 
 
Graag aanmelden voor het eten en zo mogelijk ook even doorgeven welk gerecht je 
meeneemt, zodat we niet alleen maar boerenkool op tafel hebben staan, al is dat natuurlijk 
wel heel lekker(treesvandervlist@casema.nl, 06 51638978). 
Iedereen is van harte uitgenodigd en lukt het niet om te koken, geen nood er is genoeg. 
We hopen jullie te zien en te proeven van ieders kookkunsten. 
 
Hartelijke groet Corina en Trees  
 

  Preekrooster 
We houden gezamenlijke diensten, die om en om in één van de kerken wordt gehouden. 
SW: Brink 10, Schalkwijk, TW: Waalseweg 71, Tull en ’t Waal. 
De liturgie kunt u telkens op onze website vinden, www.kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl. 
U kunt onze diensten direct beluisteren en ook op een later tijdstip:  
Voor Schalkwijk en Tull en ’t Waal:  www.kerkomroep.nl/kerken/10407 

Datum Tijd Schalkwijk Tull en 't Waal Diaconie coll. 
zondag 8 maart  10.00  Ds. M. van Duijn   Gezamenlijk in SW  diaconie 
woensdag 11 maart 19.30   Biddag gez. in TW   Ds. M. van Duijn Micro Krediet 
zondag 15 maart  10.00   Gezamenlijk in TW  Ds. E.J. Hempenius Hospice 
zondag 22 maart  10.00 Ds. J. Riemersma   Gezamenlijk in SW  diaconie 
zondag 29 maart  10.00   Gezamenlijk in TW Ds. J. Riemersma De Hoop 
vrijdag 3 april    HA 19.30  Ds. M. van Duijn    Gezamenlijk in SW  Mercy Ships 
zondag 5 april  10.00   Gezamenlijk in TW  Ds. M. van Duijn Vluchtelingen 
zondag 12 april  10.00   Gezamenlijk in TW  Prop. J. Mulder diaconie 
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  Agenda 
Kerk 
Datum Tijd Activiteit   
woensdag 4 maart 20.00 Kerkenraadsverg. Gez.   
woensdag 11 maart  9.15 EVA koffieochtend in de Consistorie 
woensdag 25 maart 19.00 Gebedskring in de Consistorie 
woensdag 25 maart 20.00 Bijbelkring in de Consistorie 
maandag 30 maart 19.30 Stille week viering t/m 20.00 Dorpskerk in TW/Maria-kapel in SW 
t/m donderdag 2 april 19.30 Stille week viering t/m 20.00 Dorpskerk in TW/Maria-kapel in SW 
woensdag 8 april 9.15 EVA koffieochtend in de Consistorie 
woensdag 8 april 20.00 Bijbelkring in de Consistorie 
woensdag 15 april  20.00 Kerkenraadsverg. SW in de Consistorie 

 
De Trossel en ’t Gebouw 
Datum Tijd Activiteit   
woensdag 4 maart  14.30 Koffiedrinken in 't Gebouw In Tull en 't Waal 
donderdag 5 maart  10.00 Koffieochtend in de Wiese Met Ben van der Werf 
woensdag 11 maart 17.00 Samen eten in de Wiese Restaurant open om 17.30 uur 
vrijdag 13 maart 10.00 Koffieochtend in de Wiese   

donderdag 19 maart 10.00 Koffieochtend in de Wiese   
vrijdag 27 maart 10.00 Koffieochtend in de Wiese   
woensdag 1 april 14.30 Koffiedrinken in 't Gebouw In Tull en 't Waal 
donderdag 2 april 10.00 Koffieochtend in de Wiese   
woensdag 8 april 17.00 Samen eten in de Wiese Restaurant open om 17.30 uur 
vrijdag 10 april 10.00 Koffieochtend in de Wiese   

De Trossel is van iedereen en voor iedereen. Als u tijdelijk even hulp of vervoer nodig heeft 
kunt u dat vragen via de Trossel telefoon  06-29820055. Er zijn veel vrijwilligers die graag 
willen helpen. Alle informatie is te vinden op de website: www.detrossel.nl 
 

  Berichten 
Maak kennis met De Herberg 
Welkom bij het voorjaarsarrangement van De Herberg: een wandeling op landgoed 
Mariëndaal gevolgd door een concert met Marjolein de Wit en Martin Zonnenberg.  
Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met De Herberg, maar ook een fijne dag 
uit met vrienden of familie. Koffie en thee staan klaar in De Herberg om 11.00 uur.  
Het concert begint om 14.30 uur. 
Aanmelden: concerten@pdcdeherberg.nl  
Kosten: € 35,00 voor het volledige arrangement, inclusief lunch en concert.  
€ 17,50 voor alleen het concert. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het werk van 
Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg. 
Meer informatie: pdcdeherberg.nl/voorjaarsconcert-21-maart. 
Adres: PDC De Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.  
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   Algemeen en info 
Pastoraat en voorbeden 
Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van 
pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba’s of de predikant. 
 
Contact info scriba’s en predikant  
Schalkwijk:   dhr. Johan de Bruijn,   M 06 20023978 
scriba@hervormdschalkwijk.nl 
Tull en ’t Waal:  mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329 
jokevandereijk@gmail.com  
Predikant:  Ds. Marius van Duijn,   M 06 39768140 
m.v.duijn@ziggo.nl 
 
Kerkomroep  
U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip: 
Voor Schalkwijk en Tull en ’t Waal:  www.kerkomroep.nl/kerken/10407 
Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande 
nummers. 

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten  
Diaconie:  NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk 
Kerkvoogdij:  NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk 
De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds. 
Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy 
 
Bankrekeningen Tull en ‘t Waal tbv collecten 
Diaconie:  NL91 RABO 0357 5510 87   tnv Diaconie, Tull en  't Waal  
Kerkvoogdij:  NL27 RABO 0357 5532 09  tnv Kerkvoogdij Tull en ’t Waal 
Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale 
collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand. 
 
Collectebonnen 
De gemeente Schalkwijk en ’t Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: 
mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ  Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443. 
  
Redactie Kerkblad 
Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk 
en ’t Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en ’t Waal en Honswijk. 
Mededelingen en bijdragen graag uiterlijk de 30e van de maand naar het e-mailadres van de 
redactie: kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl  
 
Aan- of afmelden 
Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per  e-mail aanmelden op het e-mailadres 
van de redactie.  
Mocht u het Kerkblad niet meer willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, 
eveneens op het  e-mailadres van de redactie.    


