
 1 

 

Kerkblad januari 2026 

  Meditatiefje  
 

 
 

Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het… 
Johannes 2 vers 5 

 
Het onderwerp voor dit meditatiefje lag al in de koelkast. ’n Bericht uit de plaatselijke pers; 
kerksluiting zorgt voor kaalslag. Over de plannen van het bisdom voor de regio Houten-Wijk 
bij Duurstede. Ook de mooie Michael moet eraan geloven; de deur gaat dicht voor de 
diensten. Als goede buur leef je verdrietig mee, soms berustend: das war einmal. Een 
ondergaande zon. 
 
Tot je een advertentie krijgt van het winternummer van De Groene Amsterdammer, met het 
thema: GOD IS TERUG! Veelbelovende titel. Niet dat daarmee oude tijden herleven en de 
kerk weer stoelen bij moet gaan zetten.  
 
Misschien moeten de stoelen of de banken er zelfs uit, getuige de ondertitel van het artikel; 
geloven anno nu onttrekt zich aan vertrouwde categorieën. Met als schepje erboven op de 
quote van religie-onderzoeker Ernst van den Hemel (mooie naam voor zo’n baan!). ‘… het 
karakteriserende van de 21e-eeuwse religie is juist een heel breed geloofsbegrip.’  
 
Dat zet ons in het nieuwe jaar met elkaar voor een grote uitdaging. 
Hoe zullen we kerk zijn? In vertrouwde vormen; ja dat ook, als bakens in een zee van 
verandering. Maar ik zie ook uit naar nieuwe ideeën. Hopelijk ontdekken we met 
nieuwelingen een passende manier van gemeente-zijn anno 2026. 
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Start royaal. Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Genoeg om ons te oefenen in een 
andere manier van kijken. 
 
En o ja, dat plaatje: das natuurlijk geen ondergaande zon, maar zonsopgang, voorbode voor 
een nieuwe dag!  
Een nieuwe horizon.  
Gezegend 2026! 
 
ds. Marius van Duijn 
 

  Langs Kanaal en Lek 
Op 19 december is in zijn huis in Houten overleden, dhr. Willem Nieuwhoff in de leeftijd van 
78 jaar. De laatste periode was zwaar voor hem; van onderzoek naar ziekenhuis, 
verpleeghuis, thuis op de bank en hetzelfde rondje weer opnieuw.  
Als nr. 7 van het gezin, was hij zijn leven lang familieman. Dat bleek tijdens de dankdienst 
voor zijn leven op 30 december. De kerk zat vol met neven en nichten, met wie hij allemaal 
een goede band onderhield. 
De weken voor kerst bleken een bijzondere advent. Willem zag uit naar het moment om de 
ogen te sluiten en ze in een nieuwe werkelijkheid open te doen. We deelden de verhalen van 
het licht dat als een kind in deze wereld gekomen is; Jezus. Als volwassen man presenteerde 
Hij zichzelf als het licht voor de wereld. Dat licht is sterker dan alle duisternis in ons en de 
donkere wolken in deze wereld. 
 
Opnieuw is er een lege plek in de familie Nieuwhoff gekomen. 
We bidden alle broers&zussen en de kring eromheen, van harte Gods troostvolle nabijheid 
toe.  
 
Dank voor alle mooie kaarten rond kerst en oud&nieuw. Wederzijds iedereen alle goeds 
toegewenst voor een stralend 2026. Moge er vrede van God op aarde nederdalen! 
 
Marius van Duijn, VDm 
 

  Gezamenlijk  
EVA 
Wij kunnen terugkijken op een mooie kerstviering met elkaar, waarin we zongen en lazen 
over Gods trouw en liefde voor de mensen van toen en nu. Na de kerstviering hebben we 
gezellig geknutseld en ging iedereen tevreden naar huis. 
Woensdag 14 januari komen we weer bij elkaar, om 9.15 staat de koffie klaar en om 9.30 
beginnen we de ochtend met het zingen van mooie liederen en gebed.  
Daarna hoopt Mevr. Pape uit IJsselstein met ons over het thema “gevoel en verstand” te 
spreken. 
Misschien ben je nog nooit geweest of maar een enkele keer, schroom niet om te komen en 
neem gerust iemand mee, je bent van harte welkom. 
Hartelijke groet Gretha en Arja. 



 3 

Gebedskring en Bijbelgesprekskring 
In verband met de drukte van de decembermaand hebben we deze alleen nog maar op  3 
december gehouden.  
Eigenlijk hadden we 7 januari gepland, maar daarvoor in de plaats  hebben we nu op die dag 
een gemeenteavond gepland. Ook nuttig. 
Dus beide kringen willen we nu op woensdag 21 januari houden. 
 
Kerkbalans 2026. 
Van 10 tot en met 24 januari wordt voor de 52e keer de actie Kerkbalans in Nederland 
gehouden. 
Dit is de grootste fondsenwervende actie in Nederland waar meer dan 2000 kerken, 
waaronder de gemeentes van Schalkwijk en ’t Goy en Tull en ’t Waal en Honswijk, aan 
meedoen. 
Met elkaar zorgen we zo voor genoeg financiële middelen voor de kerk van de toekomst, te 
beginnen met het jaar 2026.  
 
Uw bijdrage is hard nodig, want daardoor kunnen we bijvoorbeeld de dominee betalen, de 
kerk en andere gebouwen onderhouden, kerkdiensten houden, etc. 
 
Bid en werkt u ook mee voor de instandhouding van onze (eigen) gemeente?  
Met elkaar, kunnen we zo onze eigen gemeentes in stand houden! 
De kerkrentmeesters van beide gemeentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Schalkwijk en ’t Goy 
Uit de Kerkenraad, Gemeenteavond 
Zoals aangekondigd, houden we op woensdag 7 januari om 19.30 uur een gemeenteavond 
in de Consistorie. Het is niet dat er beslissingen  genomen moeten worden. Maar omdat het 
al weer enige tijd geleden is, leek het ons goed om met elkaar in gesprek te gaan over hoe 
het e.e.a. loopt en hoe we dat ervaren. Een gemeente zijn we immers met elkaar. 
 
We willen beginnen met wat informatieve zaken. We nodigen iemand uit van “Ons Dorpje” in 
Schalkwijk om te horen hoe mooi dat project is. 
Daarna wat uitleg over de Trossel, het IDO en de verhuur van de Pastorie.  
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Na de pauze gaan we in op de beleving van onze gemeente. Wat vinden we bijvoorbeeld van 
de eredienst, hoe denken we over de liturgie en gebruik van de liedboeken.  
Is er behoefte aan meer inbreng? 
 
Maar ook kunnen we nadenken over activiteiten in onze gemeente. Voldoen de Gebedskring, 
Bijbelgesprekskring en EVA nog wel? Of is er behoefte aan andere of extra activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld de Joh. De Heer avond? 
 
En verder wat praktische dingen. Hulp van gemeenteleden bij het koffiezetten, schoonmaken 
van de kerk, inrichting consistorie  en onderhoud begraafplaats. 
 
Wellicht heeft u ook wel punten die u graag onder de aandacht wilt brengen. Daar geven we 
alle ruimte voor en het is dan wellicht ook wel handig om dit alvast aan ons door te geven. 
 
Hoewel een gemeenteavond primair bedoeld is voor de eigen gemeenteleden, zijn gasten die  
onze diensten of activiteiten bezoeken ook van harte welkom.  
Het is immers geen vergadering maar een ontmoetingsavond. 
 
Uit de Kerkenraad, Koffiedrinken na de dienst  
We zijn begonnen om na elke zondag met 
elkaar koffie te drinken. Soms in de consistorie 
en soms achter in de kerk. Beiden hebben zo 
hun eigen karakter. Maar er wordt wel goed 
gebruik van gemaakt, dus we blijven daar mee 
doorgaan. 
 
En we hebben besloten om na alle diensten de 
gemeenteleden de gelegenheid te geven om 
de voorganger een hand te geven. Als er nog 
vragen zijn kan er dan gelijk een contact 
moment zijn. 
 
Eigenlijk zouden we daar per 1 januari mee beginnen, maar het was ook wel zonde om 
daarmee te wachten.  Dus we hebben dat nu alvast 2 keer mogen ervaren. 
 
Onze Website 
Onze website is geen beveiligde website. Op zich is dat niet zo belangrijk, want er staat niets 
op wat verborgen moet blijven. Doordat de site niet beveiligd is, kunnen sommigen de 
website niet benaderen. Dat heeft te maken met de beveiligingsinstellingen van het eigen 
internet programma. Dit gaan we binnenkort aanpassen. 
 
De begrotingen van zowel de diaconie als de kerkrentmeesters voor 2026 zijn goedgekeurd. 
Zie de bijlage. 
 
Als u dit leest is het nieuwe jaar al begonnen. We hopen dat het voor iedereen een goed jaar 
mag worden en dat we u vaak mogen ontmoeten in de diensten en andere activiteiten. 
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Terugblik op de kerstsamenzang 
Afgelopen maand stond vooral in het teken van 
kerstvieringen, zo ook op zondagmiddag 21 december. Toen 
werd de kerstsamenzang gehouden in onze Brinkkerk. 
Hoe mooi was het om te zien dat de kerk helemaal vol 
stroomde. Er werd meegezongen met de delegatie van de 
fanfare en het orgel en er werd geluisterd naar de 
schriftlezing, een overdenking en een mooi kerstverhaal.  
 
Na afloop was er ruimte voor na praten onder het genot van 
warme chocolademelk en warme glühwein, ook was er 
heerlijke kerststol en waren er kerstkransjes. 
Er was een houten kerstboom waar wensen in gehangen 
konden worden. Het mooie is dat op kerstavond deze 
kerstboom ook stond in Tull en ’t Waal en op 1e kerstdag in 
de RK kerk. 
Een mooi gebaar wat de samenwerking tussen de kerken op 
het eiland van Schalkwijk wat de verbondenheid en het 
“samen-zijn” benadrukt. 
 
Toelichting op de collectes: 
In het vervolg zal er een toelichting gegeven worden op de goede doelen waar wij voor 
collecteren zodat u hopelijk een beter beeld heeft waar uw gift naar toe gaat. 
 
Zondag 4 januari: Hoop voor Albanië: 
Hoop voor Albanië (HvA) is sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding 
in Albanië. De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar 
werk. Hoop voor Albanië blijft zich inzetten voor de Albanese bevolking aan de rand van de 
samenleving. 
Albanië is een land wat tot 1991 onder een communistisch regime leefde. Zowat vijftig jaar 
lang was het land gesloten voor de buitenwereld en leven in Albanië betekende dat je ter 
beschikking van de staat stond. Je mocht niet geloven. Mensen die wel iets van hun 
eigenheid wilden bewaren, durven te geloven en daar naar handelden konden verraden 
worden met alle gevolgen van dien. 
 
Zondag 11 januari: Open Doors: 
Voor vervolgde christenen 
Wereldwijd zijn 380 miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. Ze worden 
achtergesteld, gevangengezet of zelfs gedood. Onze roeping is te versterken wat dreigt te 
sterven. Een verwoeste kerk in Syrië, een groep geheime gelovigen in Noord-Korea of een 
weduwe in Nigeria. Wij zijn geroepen om als christenen wereldwijd verbonden te zijn: als 
één van ons lijdt, lijden we allemaal mee. Jouw gebed en betrokkenheid zorgen ervoor dat 
vervolgde christenen niet alleen staan. 
Geef vervolgde kinderen een cadeau van hoop 



 6 

Over de hele wereld groeien kinderen op die vanwege hun geloof worden getreiterd, 
geslagen of genegeerd. Enkel omdat ze in Jezus Christus geloven. Vervolging treft hen diep en 
berooft hen van hun identiteit. 
 
Zondag 18 januari: Kerk in actie: 
Een proefplek is een gastvrije, missionaire gemeenschap of kerkplek. Ze heten ook wel 
pioniersplekken, presentieplekken of kliederkerken. De Protestantse Kerk ondersteunt deze 
nieuwe vormen van kerk-zijn.   
Kerk-zijn buiten de gebaande paden  
Het woord proefplek geeft iets aan van ‘experimenteren’: hier hebben mensen die weinig tot 
geen verbinding hebben met de ‘traditionele’ kerk, de ruimte om het geloof te verkennen en 
iets van God te ervaren. Het zijn vaak jongeren en mensen met diverse culturele 
achtergronden die zich hierdoor aangesproken en thuis voelen. 
 
Zondag 25 januari: Diaconie: 
De diaconie beslist later waaraan de opbrengst gegeven zal worden. Dit kan een extra 
donatie zijn aan een van de goede doelen waarvoor gecollecteerd wordt door het jaar heen 
of een acuut doel waar de nood op dat moment erg hoog is. 
Deze beslissing zal wel overwogen genomen worden. 
 
Zondag 1 februari: Woord en daad: 
Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in 
armoede. Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. 
Wij werken al ruim 50 jaar aan duurzame verandering 
Wat ruim 50 jaar geleden begon met een collecte in de Grote Kerk in Leerdam breidde uit 
naar een netwerk van duizenden vrijwilligers en donateurs in heel Nederland. Wat ruim 50 
jaar geleden begon in een weeshuis in India breidde uit naar tientallen samenwerkingen in 
meer dan twintig landen, gedreven door honderden professionals. Al ruim 50 jaar lang 
brengen we verhalen van mensen wereldwijd dichtbij. 
 
Al deze collectes worden natuurlijk van harte bij u aanbevolen. 
 
Diaconie collecten 
Net voor de jaarwisseling hebben we de collecten van het laatste kwartaal geteld en 
uitbetaald. 
Hieronder vindt u het overzicht. Dit zijn de totale bedragen van de kerkcollecten en van wat 
er per bank overgemaakt is. 
 
 Zendingsbus € 163,15 
5-10 Kerk en Israel € 78,20 
12-10 Diaconie € 22,00 
19-10 Global Rize € 61,75 
26-10 HGJB € 27,00 
2-11 Voedselbank € 123,59 
5-11 Voedselbank € 243,36 
9-11 St Gave € 2,86 
16-11 Evangelisatie comm. € 56,71 
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23-11 Hospice € 70,76 
30-11 Diaconie € 55,46 
7-12 Woord en daad € 4,26 
7-12 Avondmaal de Hoop €  4,26 
14-12 Bartimeus € 58,34 
21-12 IZB € 14,29 
25-12 Kerk in actie € 4,29 
28-12 Vluchtelingen € 46,79 
Totaal  € 1037,10 
Onze dank voor al uw giften. Dit laatste kwartaal lag beduidend hoger dan de andere 
kwartalen. Vooral voor de voedselbank werd er ruim gedoneerd, terwijl er ook al het nodige 
voedsel gedoneerd was.  In totaal hebben we in 2025 € 2986 ontvangen. Daarnaast hebben 
we ook nog wat gewone giften mogen ontvangen.  
 
Bij een voorzichtige berekening van de jaarrekening lijkt het erop dat we meer inkomsten 
hadden dan uitgaven. Dat gaf ruimte om extra donaties te doen. 
De standaard aanvulling van de kerkcollecten hebben we voor dit kwartaal flink kunnen 
verhogen. Deze zijn afhankelijk van het doel met € 50 tot € 300 verhoogd. 
Daarnaast konden we een aantal verzoeken honoreren die we niet op het collecterooster 
konden plaatsen. Dit zijn: 
NCB:                 (Ned Chr Blinden en Slechtzienden Belangenvereniging.) 
Edukans:        (Ontwikkeling en onderwijs voor kinderen) 
Zeister zendingsgenootschap: (Zending en diaconaal werk wereldwijd) 
Hulp voor Helden:         (Erkent en ondersteunt de inzet van militairen, veteranen en 
thuisfront. We streven naar een samenleving waarin zij zich gezien en gesteund voelen, en 
inspireren anderen om hieraan bij te dragen, geworteld in onze Christelijke overtuiging.) 
Bartimeus:         (Overbekend) 
St ZOA:           ( Ondersteuning in crisisgebieden bij natuurrampen en  
       oorlogssituaties) 
Bootvluchtelingen        (Zij  bieden toegang tot essentiële zorg aan mensen op de 
vlucht die hiervan uitgesloten zijn. Dit doen zij door het bieden van medische en 
psychosociale zorg, informatie, voorlichting en een veilige plek. 
 
Begroting Diaconie 
De begroting van de diaconie voor het jaar 2026 is door de kerkenraad goedgekeurd.  
In de bijlage vindt u het verkorte overzicht met toelichting.  
Als u de gehele begroting wilt inzien kan dat via afspraak bij Johan de Bruijn (06-20023978) 
 
Begroting Kerkrentmeesters  
De begroting van de kerkrentmeesters voor het jaar 2026 is door het CCBB (Classicaal college 
voor de behandeling van beheerszaken) goedgekeurd.  
In de bijlage vindt u het verkorte overzicht. 
Voor gemeenteleden is de volledige begroting op aanvraag beschikbaar, na overleg met 
George van Doorn (06-11131431). 
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  Tull en ’t Waal en Honswijk 
Collecte Hart voor kinderen bij de Kerstzangdienst 

Bij de zeer geslaagde kerstzangdienst in Tull en t Waal was de collecte 
dit jaar voor Hart voor Kinderen. Onderstaand bericht kregen wij van 
de stichting. 
En wij willen dit uiteraard  graag delen met al degenen die hieraan 
meegeholpen hebben door te doneren en dit mogelijk maakten. 
Namens de kerkenraad, 
Diaconie Hervormde Gemeente 't Waal en Honswijk 

“Namens Hart voor Kinderen en de kinderen waar wij samen met u zorg voor mogen dragen, 
heel hartelijk dank voor uw donatie van € 350,00 die we mochten ontvangen voor de 
kinderen. Wat een fantastische bijdrage!!! Dank u wel!!!  

Mede dankzij uw trouwe steun kunnen wij ons werk voortzetten. Uw bijdragen betekenen 
voor ons meer dan u zich misschien kunt voorstellen. Het is geweldig te merken dat er 
mensen zijn die dit werk onder kinderen die in kwetsbare omstandigheden leven zo op het 
hart dragen. Dank u wel voor die betrokkenheid! 
 
Uw hulp brengt verandering: kinderen die anders zouden leven in honger, armoede en zonder 
perspectief, krijgen mede dankzij u weer hoop en uitzicht op een betere toekomst. 
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw steun daadwerkelijk 
een verschil maakt in hun leven. 
Door uw betrokkenheid en donatie maakt u onze missie mede waar:  
“Hart voor kinderen, waar een kind weer een kind mag zijn...”  
Geweldig dat wij ons samen met u daarvoor mogen inzetten.”  

We danken u voor uw vertrouwen en wensen u zegen voor het nieuwe jaar toe”. 
Erna Neuteboom Initiatiefnemer 
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  Preekrooster 
We houden gezamenlijke diensten, die om en om in één van de kerken wordt gehouden. 
SW: Brink 10, Schalkwijk, TW: Waalseweg 71, Tull en ’t Waal. 
De liturgie kunt u telkens op onze website vinden, www.kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl. 
U kunt onze diensten direct beluisteren en ook op een later tijdstip: 
Voor Schalkwijk en Tull en ’t Waal:  www.kerkomroep.nl/kerken/10407 

Datum Tijd Schalkwijk Tull en 't Waal Diaconie coll. 
zondag 4 januari  10.00   Gezamenlijk in TW   Ds. M. van Duijn Hoop voor Albanië 
zondag 11 januari  10.00 Prop. J.F. Leeflang   Gezamenlijk in SW  Open Doors 
zondag 18 januari  10.00   Gezamenlijk in TW  Ds. N. Dijkstra Kerk in actie 
zondag 25 januari  10.00 Kand. A.P. Cammeraat   Gezamenlijk in SW  Diaconie 
zondag 1 februari 10.00   Gezamenlijk in TW  Ds. M. van Duijn HA Woord en daad 
zondag 8 februari 10.00  Ds. M. van Duijn   Gezamenlijk in SW  IZB 
zondag 15 februari  10.00   Gezamenlijk in TW  Prop. M. van Felius  Diaconie 
 

  Agenda 
Kerk 
Datum Tijd Activiteit   
woensdag 7 januari  19.30 Gemeenteavond in de Consistorie 
woensdag 14 januari  9.15 EVA koffieochtend in de Consistorie 
woensdag 21 januari  20.00 Gebedskring in de Consistorie 
woensdag 21 januari  20.00 Bijbelkring in de Consistorie 
woensdag 4 februari  20.00 Bijbelkring in de Consistorie 
woensdag 11 februari  9.15 EVA koffieochtend in de Consistorie 
woensdag 11 februari  20.00 Kerkenraadsverg. SW in de Consistorie 

 
De Trossel en ’t Gebouw 
Datum Tijd Activiteit   
woensdag 7 januari  14.30 Koffiedrinken in 't Gebouw In Tull en 't Waal 
donderdag 8 januari 10.00 Koffieochtend in de Wiese   
woensdag 14 januari 17.00 Samen eten in de Wiese Restaurant open om 17.30 uur 
vrijdag 16 januari 10.00 Koffieochtend in de Wiese   
donderdag 22 januari  10.00 Koffieochtend in de Wiese   
vrijdag 30 januari  10.00 Koffieochtend in de Wiese   
woensdag 4 februari  14.30 Koffiedrinken in 't Gebouw In Tull en 't Waal 
donderdag 5 februari  10.00 Koffieochtend in de Wiese   
woensdag 11 februari  17.00 Samen eten in de Wiese Restaurant open om 17.30 uur 
vrijdag 13 februari  10.00 Koffieochtend in de Wiese   
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De Trossel is van iedereen en voor iedereen. Als u tijdelijk even hulp of vervoer nodig heeft 
kunt u dat vragen via de Trossel telefoon  06-29820055. Er zijn veel vrijwilligers die graag 
willen helpen. Alle informatie is te vinden op de website: www.detrossel.nl 
 

  Berichten 
Aandacht geven aan verlies in De Herberg   
Verlies heeft veel gezichten. Verdriet als iemand overleden is.  
Pijn als contact met een vriend of familielid niet meer mogelijk 
is. Onzekerheid als je geen werk meer hebt. Of gemis als je 
man of vrouw verandert door ziekte. De Herberg is er voor 
mensen die lijden onder verlies. Het is een plek waar je in alle 
rust en onder begeleiding aandacht kunt geven aan het verlies 
dat je trof en nieuwe richting en veerkracht kunt vinden om met je verlies om te gaan.  
 
Ben je (of ken je) iemand die daarnaar uitziet? Overweeg dan een verblijf in De Herberg. Een 
Herstelverblijf is mogelijk vanaf twee tot zes weken.  
De Herberg biedt daarnaast kom-adem-dagen rond het verlies van een geliefde: 
- op zaterdag 7 februari is er een dag voor opa’s en oma’s die een kleinkind verloren 
- een driedaagse ‘Leven met verlies’ is er van 9-11 april en van 13-15 april. 
Meer informatie over intake en aanmelden, kijk op www.pdcdeherberg.nl of bel tijdens het 
spreekuur 026-334 2225. Van harte welkom! 
 
Week van Gebed voor eenheid van christenen, van zo. 18 - zo. 25 januari 2026  

Het thema dit jaar is "Eén van Geest", gebaseerd op 
de brief van Paulus aan de Efeziërs 
 (Efeziërs 4 vers 1-13). Het materiaal is ontwikkeld 
door Armeense christenen. 
 
Christenen in de hele wereld komen in de Week van 
gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en 
de wereld.  
 
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid en 
verharding in onze maatschappij  
en de liefde, die verkilt. 
In Houten is in de zijkapel van de Opstandingskerk 
(Het Kant 1) het morgengebed,  in ieder geval 
donderdag 8.45-9.05 uur. 
De avondbijeenkomsten zijn nog steeds (ma. t/m 
vrij) in de Sionkerk (Eikenhout 221) van 19-19.45 
uur, dus samen met het Oekraïnegebed.  
 

Het handige gebedsboekje is te bestellen of downloaden, zie 
www.weekvangebed.nl/meebidden/gebedsboekje. 
Je kunt ook thuis meebidden. Er is ook een speciaal boekje voor kinderen. 
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De derde Precious Women vrouwendag in Houten komt eraan!! 
Deze bemoedigende, inspirerende en ontspannende dag is op Zaterdag 31 januari 2026 met 
het thema ‘Leef uit de bron’. In de Opstandingskerk,  Het kant 1, 3995 DZ Houten. Een 
initiatief van de werkgroep Precious Women Houten (voor meer info zie de website). Na 
twee succesvolle dagen volgt nu de derde dag. Op onze website: 
www.preciouswomenhouten.nl vind je veel informatie over de spreeksters en de workshops 
maar hierbij alvast wat informatie: 
De lezingen over het thema worden verzorgd door Jeannette Westerkamp en Gerda Valster. 
Ook zijn  er zijn twee workshoprondes:  

 Tikva, een nieuwe workshop door Regina Breeschoten. 
Tikva is bewegen en ontspannen met God, tijdens de workshop klinkt er rustige 
muziek en bij bepaalde bewegingen hoor je ook Bijbelteksten, waar je over na kunt 
denken en op je kunt laten inwerken. 

 Encaustic, een nieuwe creatieve workshop door Anneke van der Blom. 
Dit is een techniek waarbij je was laat smelten met een speciaal boutje en er 
vervolgens op een kaart mooie figuren kan maken. 

 Tijd met God, gericht op het thema, om op een andere manier aandachtig stil te zijn, 
en je open te stellen voor de tekst, door Engelien Bakker 

 Zinwandeling, gericht op het thema waarbij je de eerste 20 minuten in stilte wandelt 
aan de hand van een Bijbeltekst. In de tweede 20 minuten is er ruimte om in 
tweetallen uit te wisselen wat de tekst met je heeft gedaan, door Rebecca Onderstal. 

 Thee proeven, Jorina van de Beek, zij gaf ook op de 1ste vrouwendag een workshop en 
op veler verzoek verzorgt ze nu weer een workshop. Een workshop waar je veel over 
thee te horen krijgt en thee kunt proeven. 

 Biblejournaling, in deze workshop ben je op een creatieve manier bezig met het 
geloof, door Irene van Valen. 

Nieuw is dit keer ook dat het aantal stands uitgebreid zijn, zo kun je leuke oorbellen, thee, 
boeken en nog veel meer kopen.  
Alle reden dus om deze mooie dag ook eens mee te maken. Je kunt je aanmelden! Via de 
website:  www.preciouswomenhouten.nl of door de  onderstaande QR code te scannen! 
Kosten voor deze dag inclusief koffie/thee iets lekkers en lunch 30 euro. 
We wensen jullie alvast mooie kerstdagen toe en houden jullie op de hoogte via de website, 
kerk app, van week tot week, nieuwsbrief en de socials. 
Namens de werkgroep Precious Women Houten, Gerda, Jolanda, Rita, Julia, Esther, Agnes en 
Brigitte   

 Aanmelden scan deze code met je mobiel 
 



 12 

   Algemeen en info 
Pastoraat en voorbeden 
Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van 
pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba’s of de predikant. 
 
Contact info scriba’s en predikant  
Schalkwijk:   dhr. Johan de Bruijn,   M 06 20023978 
scriba@hervormdschalkwijk.nl 
Tull en ’t Waal:  mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329 
jokevandereijk@gmail.com  
Predikant:  Ds. Marius van Duijn,   M 06 39768140 
m.v.duijn@ziggo.nl 
 
Kerkomroep  
U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip: 
Voor Schalkwijk en Tull en ’t Waal:  www.kerkomroep.nl/kerken/10407 
Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande 
nummers. 

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten  
Diaconie:  NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk 
Kerkvoogdij:  NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk 
De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds. 
Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy 
 
Bankrekeningen Tull en ‘t Waal tbv collecten 
Diaconie:  NL91 RABO 0357 5510 87   tnv Diaconie, Tull en  't Waal  
Kerkvoogdij:  NL27 RABO 0357 5532 09  tnv Kerkvoogdij Tull en ’t Waal 
Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale 
collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand. 
 
Collectebonnen 
De gemeente Schalkwijk en ’t Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: 
mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ  Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443. 
  
Redactie Kerkblad 
Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk 
en ’t Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en ’t Waal en Honswijk. 
Mededelingen en bijdragen graag uiterlijk de 30e van de maand naar het e-mailadres van de 
redactie: kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl  
 
Aan- of afmelden 
Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per  e-mail aanmelden op het e-mailadres 
van de redactie.  
Mocht u het Kerkblad niet meer willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, 
eveneens op het  e-mailadres van de redactie.    


