
 1 

 

Kerkblad april 2026 
 

  Meditatiefje  

Levende Hoop 
1 Petrus 1 vers 3 
 
In de jonge jaren fietste ik er vaak langs naar 
Leiden.  
De mooie molen langs het Oegstgeesterkanaal 
in Rijnsburg: de Hoop doet leven. 
Welke gedachten zou dat allemaal opgeleverd 
hebben bij de passant? Lukt het met m’n lief, 
hoe zal de uitslag zijn in het ziekenhuis of gaat 
het wat worden met de nieuwe baan? Of met 
het laatste nieuws op de autoradio; komt er nog 
vrede? 
 
De Hoop doet leven.  
Claude Monet portretteerde de molen inclusief een schitterende bloemenzee. Prachtig 
plaatje. Maar toen de Bloemenveiling Flora uitbreidde, moesten de wieken de wijk nemen.  
Een paar kilometer verderop, aan de rand van Voorhout begon de molen een tweede leven.  
Met diezelfde vraag. 
Wat is je hoop? 
 
Ik moest eraan denken; in een veranderende wereld is het landschap soms anders, krijgen 
dingen een andere plek. Ook het kerkelijk landschap verandert; menig kerk wordt verbouwd 
tot Bieb of B&B en als dat niet lukt gesloten.  
 
Maar ergens anders (soms virtueel) is er weer ruimte voor dezelfde vraag. De Hoop doet 
leven.  
Wat is onze hoop? Dat we hopelijk weinig last hebben van het wereldrumoer of de 
dieselprijs een beetje zakt, we er zonder al te veel strubbelingen doorheen komen. 
 
Of is er meer.  
Pasen is het heilsfeit dat we in de kerk vieren. We hebben hoop. Niet dat het meevalt, nog 
net op tijd goed afloopt.  
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We vieren Pasen in volgorde van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 
Jezus is gestorven en begraven en je zou denken om in de stijl van die molen te blijven; ‘het 
laatste van alles sterft de hoop’. Maar God-dank, er is meer; er is de Heer. Die leeft. 
 
Die bij al die vragen, modern of traditioneel, door oud en jong ons nieuwe hoop wil geven. 
Als Hij is opgestaan, dan is er weer hoop voor deze wereld.  
Uw wereld, jouw wereld, onze wereld. 
Fijn Paasfeest! 
 
ds. Marius van Duijn 
 

  Langs Kanaal en Lek 
Met enige toevoeging zou ik dit ‘langs’ nog kunnen uitbreiden, want naast de 
werkzaamheden van ’t Goy tot Honswijk, ben ik ook beschikbaar op andere plekken in Gods 
wereldwijde kerk. Momenteel voor een aantal uren in de Utrechts Nicolaï (langs de Singel 
dus) en boven het IJ in De Nieuwendammerkerk. 
 
Meestal zijn die wisselende werkplekken voor een beperkte periode (half/1 jaar, soms iets 
langer). Als interim-predikant kom je meestal via de achterdeur binnen; je luistert aan de 
keukentafel, gaat na veel koffie weg met een veelheid van verhalen en vaak ook weer 
nieuwe adressen om eens te contacten. Kortom, een snelle dynamische situatie. 
 
In ’t Waal en Schalkwijk is het tempo weer anders; met trage vragen hoe we gemeente zijn, 
hoe je dat met elkaar doet in veranderende omstandigheden zonder dat je zomaar een quick 
fix hebt. 
 
Hoe gaat het met de kerk in de toekomst?  
Kunnen we het volhouden of glipt het ons tussen de vingers door. 
Doen we het allemaal zelf of zijn er anderen die ons weer helpen. 
 
Hoe denk je na over ons gebouw voor de volgende generatie? 
We hebben een Bijbelkring, maar voor jongeren is samen een podcast beluisteren wellicht 
een betere optie. 
Wie een idee heeft, melde zich; ik kom graag op de koffie. 
 
Jos Mandersloot kwam onverwachts in het Antonius in Nieuwegein terecht en was in korte 
tijd ‘100%-patiënt’ zoals dat heet. Aangrijpend! 
Inmiddels zijn de berichten positiever en hopelijk komt er snel een plekje om te revalideren 
en weer richting huis te denken. Al zal dat nog wel de nodige geduld vragen. Sterkte daarbij 
samen met Marjolein en de kinderen. 
 
Jan van Doorn ligt in hetzelfde ziekenhuis en wordt behandeld voor een longontsteking. 
Ondanks alle goede zorg is zijn situatie zorgelijk. Beterschap; alle goeds voor hem en de 
familie. 
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In de beroemde Messiah van Handel staat een prachtige Aria (He was despised...) met daarin 
de woorden ‘a man of sorrows, and acquainted with grief’; zo zien we Jezus in het hart, Hij is 
vertrouwd met ons verdriet.  
Groet, 
Marius van Duijn, VDm 
 
PS: zo links en rechts pakken we als kerkenraad diverse dingen op over gezondheidsvragen 
of andere situaties. We weten (gelukkig!) niet alles; laat gerust iets weten als u een afspraak 
wilt maken. 
 

  Gezamenlijk  
Van EVA 
Woensdag 11 maart hebben wij met elkaar het paasfeest gevierd, we hadden een mooie 
ontroerende liturgie, waarin de leidraad "En God zal alle tranen van hun ogen afwissen " was 
en we al lezend en zingend naar het U zij de glorie zijn gewandeld.  
We waren verwonderd en ontroerd dat ons die genade ten deel valt. 

 Gezegend, Heer, gezegend zij uw Licht ! 
 Gij hebt de dood het laatste woord ontnomen, 
 en meer en meer zien wij Uw aangezicht 
 nu Gij ons leven tot Uw licht laat komen: 
 het rijk dat is en komen zal, weldra halleluja !! 

Woensdag 8 april hopen wij het EVA- seizoen af te sluiten met een bezoek aan het museum 
van Marius van Dokkum in Harderwijk. 
Gretha en Arja 

Gebedskring 
We mogen dankbaar zijn dat we die telkens weer in vrijheid mogen houden. Deze keer 
hadden we wat minder bekende, maar wel mooie, liederen uitgezocht. Een Youtube-filmpje 
is dan wel handig om mee te kunnen zingen. Maar het gesprek met God blijft uiteraard het 
belangrijkst. 
Volgende gebedskring is op woensdag 22 april.  
 
Bijbelgesprekskring (Bijbelstudie) 
Afgelopen keer hadden we het over de het 1000-jarig rijk zoals het genoemd wordt in 
Openbaring 20. Een Bijbelgedeelte waar in onze kerk weinig aandacht aanbesteed is.  
Een lastig stuk. Het boek gaat over dingen die gaan gebeuren.  
Maar er staat ook veel symboliek in. Moeten we dit letterlijk nemen of als symboliek? Praten 
we echt over 1000 jaar of wordt er 10 x0 10 x 10 jaar, ofwel een lange tijd bedoeld. Gaat het 
alleen om Christenen die gedood zijn om hun geloof of om meer mensen.  
Het zal u niet verbazen dat we daar niet uitgekomen zijn. Maar het is wel goed om daar over 
na te denken. Het staat immers wel in de Bijbel die we zien als Gods woord. 
De volgende Bijbelkringen zijn op 8 en 22 april. Naast het nadenken over het eind der tijden 
gaan we ook kijken wat we volgend jaar willen gaan behandelen. 
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De doelen waarvoor zal worden gecollecteerd: 
Vrijdag 3 april: Mercy Ships: 
Medische zorg voor ieder mens 
Met twee ziekenhuisschepen en duizenden vrijwilligers brengt Mercy Ships hoop en genezing 
naar Afrika – gratis medische zorg voor mensen die dat het hardst nodig hebben. 
Zondag 5 april: Vluchtelingenwerk: 
Ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in 
Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. 
Zondag 12 april: Diaconie: 
De diaconie beslist later waaraan de opbrengst gegeven zal worden. Dit kan een extra 
donatie zijn aan een van de goede doelen waarvoor gecollecteerd wordt door het jaar heen 
of een acuut doel waar de nood op dat moment erg hoog is. 
Deze beslissing zal wel overwogen genomen worden. 
Zondag 19 april: Stichting Timon: 
Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en 
hun gezin en/of netwerk werken we aan hoop en herstel van het gewone leven. 
De organisatie voert deze missie uit op basis van en geïnspireerd door de christelijke 
levensovertuiging. 
Zondag 26 april: Diaconie: 
De diaconie beslist later waaraan de opbrengst gegeven zal worden. Dit kan een extra 
donatie zijn aan een van de goede doelen waarvoor gecollecteerd wordt door het jaar heen 
of een acuut doel waar de nood op dat moment erg hoog is. 
Deze beslissing zal wel overwogen genomen worden. 
Zondag 29 maart: De Hoop: 
Christelijke GGZ en verslavingszorg. 
Al 50 jaar helpt De Hoop mensen met psychische problemen en verslaving op weg naar 
herstel. Wat begon als een opvang voor mensen met een verslaving, is uitgegroeid tot een 
organisatie waar jaarlijks 6000 cliënten worden geholpen door onze hoopverleners. 
Professionals en vrijwilligers die luisteren, begeleiden en mensen helpen verder te groeien. 
De Hoop van toen is niet De Hoop van nu. Maar de hulp en hoop blijven van alle tijden. 
Zondag 3 mei: Dorcas: 
Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een 
ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd 
investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. 
 
Al deze collectes worden natuurlijk van harte bij u aanbevolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

  Schalkwijk en ’t Goy 
Stilte vieringen 
Op het moment van dit schrijven zijn er twee van de vier geplande stiltevieringen geweest. 
Deze houden we gezamenlijk met de RK kerk en ook in beide kerken. Een mooie 
voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen en dan versterkt door de stilte. Fijn dat er mensen 
komen van onze beide kerken, maar ook daarbuiten. Het versterkt het één zijn in Christus. 
 
Nieuwe Piano 
Recent kreeg de gemeente Schalkwijk en ’t Goy 
een akoestische piano aangeboden, enige 
voorwaarde: hij moest een christelijk doel krijgen. 
Binnen de kerkenraad werd onmiddellijk positief 
gereageerd, want er was een wens om de oude 
piano in de consistorie te vervangen.  
 
Afgelopen vrijdag werden de mouwen 
opgestroopt om dit gewichtige klusje te klaren. 
George, Anton, Mark en Addie togen naar 
Woerden waar de piano opgehaald kon worden. 
Hij moest alleen nog van de 1e verdieping naar beneden, zonder enige piano verhuis- 
ervaring, maar met een heleboel positieve energie en in de overtuiging dat het allemaal wel 
mee zou vallen, werden de schouders eronder gezet. Na een half uurtje zwoegen stond de 
piano in de aanhanger. Na nog een bakje koffie toe en een mooie bos bloemen voor de 
vriendelijke geefster gingen we huiswaarts.  
 
Op de brink ging het uitladen een stuk makkelijker 
en staat het instrument nu op de plaats van de 
elektrische piano in de kerk. Deze laatste kreeg 
een plaats in de consistorie.  
De elektrische piano kan ook als orgel bespeeld 
worden en is daarmee een welkome verrijking 
voor de verschillende samenkomsten in de 
consistorie.  
De oude piano heeft een korte reis over de brink 
gemaakt en staat nu in de pastorie, waar hij weer 
prima tot zijn recht komt. 
Addie 
 
Activiteitenmarkt 
Op zaterdag 11 april wordt in Schalkwijk in de Wiese een Activiteitenmarkt gehouden. Die 
markt geeft de mogelijkheid voor clubs en verenigingen om zich te presenteren. Vooral 
nuttig dus voor diegenen die hier nog niet zo bekend zijn, maar ook voor anderen goed om te 
zien wat er allemaal gedaan wordt. Er kan zomaar iets zijn wat je interesseert. Onze kerk zal 
daar ook staan, naast de RK kerk, om zowel de kerk, als de brinkmarkt onder de aandacht te 
kunnen brengen. 
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Brinkmarkt 2026 – de laatste? 
Het Brinkmarktcomité heeft de koppen weer bij elkaar gestoken 
en besloten om ook dit jaar weer een zomerse markt op ons 
Brinkplein te organiseren. De kramen zijn geregeld en de 
burgemeester verleent weer haar medewerking voor de trekking 
van de loterij.  
 
Helaas ontbreekt het draaiorgel, maar als we allemaal een goed 
humeur meebrengen gaat het helemaal goed komen...  
Dat betekent ook dat we er met z’n allen weer flink veel energie in 
mogen steken om er een succes van te maken.  
 

 
Noteer alvast de volgende data op uw kalender:   
 
Zaterdag 13 juni: inbrengen goederen 9 – 11 uur, bij fam. De Gier (Provincialeweg 63) 
Woensdag 24 juni: inbrengen goederen 19-20 uur, bij fam. De Gier 
Vrijdag 26 juni: Opbouwen markt, vanaf 9 uur 
Zaterdag 27 juni: Brinkmarkt, kraam inrichten vanaf 7 uur 
 
Het Brinkmarktcomité onderzoekt samen met de kerkenraad of ook volgend jaar een 
Brinkmarkt kan worden georganiseerd, al dan niet via de kerk.    
 
 

  Tull en ’t Waal en Honswijk 
Diaconie 
De collecten van het eerste kwartaal zijn als volgt 
05-01-2026 Hoop voor Albanië  € 63,- 
19-01-2026 Kerk in Actie    € 22.75 
02-02-2026 Woord en Daad   € 32.70 
02-03-2026 GZB Voorjaarszending € 35.35 
16-03-2026 Hospice    € 75,- 
30-03-2026 De Hoop    € 78.05 
Met dank ook weer voor de giften die digitaal overgemaakt worden. 
 
Zondag 29 maart konden de kinderen weer Paaseieren gaan zoeken die verstopt waren in 
het dorp. 
25 kinderen hebben hun best gedaan en gelukkig zijn alle paaseieren gevonden, zodat ze 
daarna heerlijk opgegeten konden worden met een glaasje limo erbij.  
 
De kerkgangers konden dit allemaal meekijken onder het genot van een kop koffie of thee 
en uiteraard was de zon erbij!  
 
Dank voor Wilma Alkema die dit al jaren organiseert!  
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Met vriendelijke groet, 
Trees en Corina van de diaconie  
 
 

  Preekrooster 
We houden gezamenlijke diensten, die om en om in één van de kerken wordt gehouden. 
SW: Brink 10, Schalkwijk, TW: Waalseweg 71, Tull en ’t Waal. 
De liturgie kunt u telkens op onze website vinden, www.kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl. 
U kunt onze diensten direct beluisteren en ook op een later tijdstip:  
Voor Schalkwijk en Tull en ’t Waal:  www.kerkomroep.nl/kerken/10407 
Datum Tijd Schalkwijk Tull en 't Waal Diaconie coll. 
vrijdag 3 april HA 19.30  Ds. M. van Duijn    Gezamenlijk in SW  Mercy Ships 
zondag 5 april 10.00   Gezamenlijk in TW  Ds. M. van Duijn Vluchtelingenwerk 
zondag 12 april 10.00   Gezamenlijk in TW  Prop. J. Mulder Diaconie 
zondag 19 april 10.00 Ds. A. Prins   Gezamenlijk in SW  St. Timon 
zondag 26 april 10.00   Gezamenlijk in TW Ds. M. Steyn Diaconie 
zondag 3 mei 10.00 Ds. A. Groeneveld   Gezamenlijk in SW  Dorcas 
zondag 10 mei 10.00   Gezamenlijk in TW Ds. H. van Ginkel Leger des Heils 
zondag 17 mei 10.00 Kand. P. de Koning   Gezamenlijk in SW  Transworld Radio 
 

  Agenda 
Kerk 
Datum Tijd Activiteit   
woensdag 8 april 9.15 EVA koffieochtend Marius van Dokkum in Harderwijk 
woensdag 8 april 20.00 Bijbelkring in de Consistorie 
woensdag 15 april 20.00 Kerkenraadsverg. SW in de Consistorie 
woensdag 22 april 19.00 Gebedskring in de Consistorie 
woensdag 22 april 20.00 Bijbelkring in de Consistorie 
woensdag 29 april 20.00 Kerkenraadsverg. TW   
woensdag 13 mei 9.15 EVA koffieochtend in de Consistorie 
woensdag 13 mei 19.00 Gebedskring in de Consistorie 
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De Trossel en ’t Gebouw 
Datum Tijd Activiteit   
vrijdag 10 april 10.00 Koffieochtend in de Wiese met Modeshow 
woensdag 15 april 17.00 Samen eten in de Wiese Restaurant open om 17.30 uur 
donderdag 16 april 10.00 Koffieochtend in de Wiese met Straatpastor Bernadette van Dijk 
vrijdag 24 april 10.00 Koffieochtend in de Wiese   

donderdag 30 april 10.00 Koffieochtend in de Wiese   
woensdag 6 mei 14.30 Koffiedrinken in 't Gebouw In Tull en 't Waal 
vrijdag 8 mei 10.00 Koffieochtend in de Wiese   
woensdag 13 mei 17.00 Samen eten in de Wiese Restaurant open om 17.30 uur 

 
De Trossel is van iedereen en voor iedereen. Als u tijdelijk even hulp of vervoer nodig heeft 
kunt u dat vragen via de Trossel telefoon  06-29820055. Er zijn veel vrijwilligers die graag 
willen helpen. Alle informatie is te vinden op de website: www.detrossel.nl 
 

 Berichten 
Oproep van Ons Dorpje Overeind 
Op de gemeenteavond van 11 februari waren wij, Loes en Rienk te gast om te 
vertellen over een bijzondere plek in Schalkwijk: Ons Dorpje Overeind.  
Op dit Eco-dorpje bieden wij respijtzorg aan mensen met bijvoorbeeld lichte dementie of 
een beperking, zodat hun mantelzorgers even op adem kunnen komen.  
 
Alle bewoners zijn vrijwilliger en dragen zo ook hun steentje bij. 
 
En daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. 
Als vrijwilliger brengt u een bezoekje aan de logeergasten: u speelt een spelletje, maakt een 
wandeling door ons openbare voedselbos of boomgaard, kookt een maaltijd of biedt 
gewoon een luisterend oor. 
Kleine dingen die voor een ander veel kunnen 
betekenen. 
 
Wat u ervoor terugkrijgt? Een warme gemeenschap, een 
prachtige omgeving met dieren en natuur en het gevoel 
dat je er echt toe doet. 
 
U bepaalt zelf wanneer u beschikbaar bent.   
Zo past het vrijwilligerswerk in uw leven, niet andersom. 
 
Herkent u hier iets in?  
U kunt zich aanmelden via vrijwilliger@onsdorpjeovereind.nl of kijk op 
www.onsdorpjeovereind.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Rienk Speelman 
… samen zetten we ons dorpje Overeind 
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   Algemeen en info 
Pastoraat en voorbeden 
Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van 
pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba’s of de predikant. 
 
Contact info scriba’s en predikant  
Schalkwijk:   dhr. Johan de Bruijn,   M 06 20013978 
scriba@hervormdschalkwijk.nl 
Tull en ’t Waal:  mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329 
jokevandereijk@gmail.com  
Predikant:  Ds. Marius van Duijn,   M 06 39768140 
m.v.duijn@ziggo.nl 
 
Kerkomroep  
U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip: 
Voor Schalkwijk en Tull en ’t Waal:  www.kerkomroep.nl/kerken/10407 
Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande 
nummers. 

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten  
Diaconie:  NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk 
Kerkvoogdij:  NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk 
De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds. 
Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy 
 
Bankrekeningen Tull en ‘t Waal tbv collecten 
Diaconie:  NL91 RABO 0357 5510 87   tnv Diaconie, Tull en  't Waal  
Kerkvoogdij:  NL27 RABO 0357 5532 09  tnv Kerkvoogdij Tull en ’t Waal 
Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale 
collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand. 
 
Collectebonnen 
De gemeente Schalkwijk en ’t Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: 
mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ  Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443. 
  
Redactie Kerkblad 
Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk 
en ’t Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en ’t Waal en Honswijk. 
Mededelingen en bijdragen graag uiterlijk de 30e van de maand naar het e-mailadres van de 
redactie: kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl  
 
Aan- of afmelden 
Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per  e-mail aanmelden op het e-mailadres 
van de redactie.  
Mocht u het Kerkblad niet meer willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, 
eveneens op het  e-mailadres van de redactie.    


