
 

Kerkblad december 2023 

  Meditatiefje  
Op de fiets naar Utrecht, valhelm op en oortjes in met het laatste  
nieuws onderweg.  

Op het programma een cursus met collegae over Undefended leader. 
Zo’n Engelse term is natuurlijk lastig te vertalen. * 
Kort gezegd komt het erop neer, dat je een leider bent zonder hekje  
om je heen; je jezelf in alle vrijheid in je omgeving beweegt, open, kwetsbaar. 
En leider kun je zijn op allerlei manieren; bij de scouting, het voetbalteam  
van je dochter, het bedrijf waar je de boel managet, de teamvergadering  
die je per toerbeurt voorzit of de kerk waar ondergetekende voorganger is. 
In alle vrijheid, zonder angst en niet gebonden aan je eigen belang. 
 
De afgelopen dagen is er gekozen in ons land. 
Diverse leiders deden en doen van zich spreken; soms gloort er een romance tussen partijen, 
soms kraakt het over en weer, worden de krachtmetingen gedaan en stelt de één zich nog 
sterker op dan de ander. 
Op het brede wereldtoneel doen zich nog heftiger tonelen voor; leiders die met macht en 
dreiging over anderen heen walsen uit angst hun macht kwijt te raken. 
 
We leven in Advent. We horen over een koning, in een kribje klein. Zo nameloos teer, zingt 
één van de kerstliederen. Jezus, Hij was de Heerser van het al, toch wordt Hij een knecht. 
Door de eeuwen heen zijn er leiders opgestaan, grote namen… en weer verdwenen. 
Maar het koningschap van Jezus inspireert mensen nog steeds. Om klein en kwetsbaar te 
zijn. Wat zou het fantastisch zijn, als we op onze eigen plek, in onze eigen taak, op zo’n 
manier gericht kunnen zijn op een ander dat we een ander kunnen laten opbloeien. 
 
Terug op de fiets beluister ik hetzelfde nieuws, maar toch anders. Stel je voor!  
Dan zijn we de Koning te rijk. 
 
ds. Marius van Duijn 
 
* Voor de mensen die van een uitgebreide definitie houden: ‘Je niet verdedigen als leider is 
vrij genoeg zijn om helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, zonder 
compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van zelfbehoud.’ (Walker, 2019)  



  Langs Kanaal en Lek 
 

 
Herhaling 
Dit Blad is van iedereen 
Een blad hebben is één ding, een blad houden een tweede. 
We zoeken daarom naast Jacob Batema nog een redacteur vanuit Tull&’t Waal en Honswijk.  
Functie:  

 zorgen dat het blad een aantal keren per jaar digitaal verschijnt 
 ontvangen en redigeren van de stukken, in samenwerking met Jacob en  

hoofdstukken preekrooster en agenda samenstellen. 
 
 
Tenslotte,  
December is al in zicht; feestmaand en ook in de kerk aan de Brink en langs de Waalse weg 
doen we vrolijk mee. 1 2 3 4 kaarsen in de kerk, vol verwachting klopt ons hart.  
Kerstzangdienst op 17 december en glühwein op de Brink, op kerstavond gezang en wat 
lekkers rond de lichtboom in ‘t Waal.  
25 december, Kerst-feest, Christus-feest; we vieren het licht dat sterker is dan het donker. 
Daarom hebben we hoop, voor ieder die ook anno 2023 in duisternis leeft, in 
oorlogsgebieden, in de somberheid van het gemoed, slachtoffers van geweld. Het donker 
dat zoveel gestalten heeft. Maar weet: er is een licht ontstoken, dat nooit meer dooft. 
  
We vier(d)en dit jaar twee keer Oud&Nieuw in de kerk. Zondag 26 november, laatste zondag 
van het zogenaamde kerkelijk jaar; Eeuwigheidszondag was er in Schalkwijk het 
gedenkmoment van hen die ons zijn voorgegaan. Op zondag (-morgen!) 31 december doen 
we datzelfde in Tull & ’t Waal. Vertrouwd in de kerk waar afscheid genomen werd. 
 
Kortom, genoeg momenten om elkaar te ontmoeten! 
Welkom! 
Groet, 
Marius van Duijn, VDm 
 

  Gezamenlijk  
Vanuit de kerkenraden 
Op zondag 31 december zal er alleen ‘s  morgens een dienst worden gehouden in Tull en ’t 
Waal.  De overledenen van het afgelopen jaar vanuit Tull en ’t Waal zullen in deze 
ochtenddienst worden herdacht. Er is geen avonddienst. 
 
Kerstmaaltijd 
Op zaterdag 16 december vanaf 17.00 uur hopen wij weer een gezamenlijke kerstmaaltijd te 
houden. Deze keer helaas niet met de fameuze erwtensoep, maar er is keuze uit 3 soorten 
soep.  



De avond zal zoals altijd in de consistorie van de Brinkkerk worden gehouden. Er zal een kort 
stukje uit de bijbel worden gelezen en er zullen een paar kerstliederen gezongen worden. Een 
mooie manier om elkaar tijdens het eten in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. 
Komt u ook? U bent allen van harte welkom, maar geef u van tevoren wel even op zodat wij 
kunnen inschatten op hoeveel eters wij kunnen rekenen. 
U kunt uzelf opgeven bij: George van Doorn: 06-11131431 of Henny de Gier: 06-12044288 
 
Kerstsamenzang 
Op zondag 17 december om 15.00 uur bent u allen van harte welkom bij de gezamenlijke 
kerstsamenzang welke georganiseerd wordt samen met de RK parochie. Dit jaar zal deze 
dienst gehouden worden in ons mooie kerkje op de Brink. Hoe deze dienst er precies uit zal 
gaan zien is nog niet helemaal duidelijk maar achter de schermen wordt er al druk vergaderd 
over de inhoud van deze zangdienst. 
Prachtig hoe er tussen de geloofsgemeenschappen op deze manier een verbintenis is 
ontstaan. En mooi dat wij dat hier in Schalkwijk in vrede naast en met elkaar mogen en 
kunnen vieren. Wij hopen u allen te mogen ontmoeten! 
 
EVA koffieochtend 
In november stond de EVA-ochtend in het teken van Advent. We hebben met elkaar ook iets 
gemaakt wat we willen uitdelen aan de kerkbezoekers na de dienst op 3 december. 
Dan staat de eerstvolgende EVA - activiteit alweer in het teken van Kerst. 
Op 20 december staat de EVA - kerstviering op de agenda.  Zoals elk jaar hebben we een 
kerstliturgie en gaan we daarna creatief met elkaar aan de slag.  
De ochtend vindt plaats in de consistorie van Schalkwijk en dus niet in "Het Gebouw" zoals 
eerder is vermeld. 
Wil je nog meedoen? Er is nog plek.  Geef je snel op via eva@hervormdschalkwijk.nl Graag 
tot ziens, 
Arja en Marian 

Bijbelstudie (Bijbelkring) 
Afgelopen keer hebben we Job 9 en 10 besproken. Na een tijd van vasten geven de vrienden 
van Job advies over hoe hij verder moet en of het onheil komt door het verlaten van God. 
Alles goed bedoeld, maar het wordt ook niet geheel door Job gedeeld. En ook nu hebben we 
niet altijd een antwoord over het onheil dat ons overkomt. 
Op 6 en 20 december willen we weer Bijbelkring houden en gaan we verder met Job 11-14 
nav hoofdstuk 5 uit het boek van Henk Binnendijk.  
 
Bidstond (Gebedskring) 
Door een misverstand was deze de laatste keer door niemand voorbereid. Maar ondanks dat 
hebben we toch goed kunnen bidden voor onze gemeenten, zending en christenvervolging. 
Niet voorbereiden en laten leiden voor door de Geest kan dus ook goed zijn. 
Op 20 december hopen we weer bij elkaar te komen. 
Iedereen van harte uitgenodigd om mee te bidden of alleen maar om aanwezig te zijn. Aan 
het eind van het jaar is het ook goed om te realiseren hoeveel zegeningen we mochten 
ontvangen. 
 



 
Beste lezers van het Kerkblad, elke week zijn onze kerkdiensten te horen op de kerkomroep. 
Nu had Tull en ’t Waal al langer een aansluiting bij “Kerkomroep” en Schalkwijk sinds 2020. 
Sinds we gezamenlijke diensten houden wordt de dienst die in Schalkwijk wordt gehouden 
door Tull en ’t Waal doorgezonden, zodat de luisteraars daar ook dezelfde dienst kunnen 
beluisteren en als het goed is merkt u daar thuis niets van. 
De volgende week werkt het weer andersom, dan is de dienst in Tull en ’t Waal en dan zendt 
Schalkwijk hem door voor de Schalkwijkse luisteraars. 
Er zijn dus 2 zenders die allebei  op hetzelfde moment hetzelfde doen en die 2 zenders naast 
elkaar geeft technisch af en toe problemen. En dat is niet meer nodig. 
Vanaf januari gaan deze 2 zenders samengevoegd worden tot 1 zenderfrequentie waar 
iedereen op hetzelfde moment dezelfde dienst kan beluisteren. 
Dus nu nog niet, maar vanaf januari is er voor onze beide gemeente 1 Kerkomroep. 
Of er voor u thuis iets verandert leest u in het volgende kerkblad. 
Namens de kerkrentmeesters (audio) Anton vd Vlist en Addie de Gier. 
 
Niet vergeten 
In deze rubriek staan de namen van gemeenteleden die niet meer in onze samenkomsten 
kunnen komen. Een kaartje of een briefje op z’n tijd is dan heel belangrijk.  

Mw. A.J.C. van der Eijk – van der Berg -  Appartement 7 
    Vuurscheschans 77, 3432 TX  Nieuwegein 
Mw. H. Schlingmann – van der Lit 
    Spathodea, Oranje Nassaulaan 7, 3708  Zeist  

 

  Schalkwijk en ’t Goy 
Vanuit de kerkenraad 
Tijdens de vergadering van 14 november is uitgebreid gesproken over het dienstverband van 
ds. Van Duijn. Het uitgangspunt is om gezamenlijk met Tull en ’t Waal en Honswijk een 
dienstverband van 50% aan te kunnen bieden aan onze predikant. Om dit te bewerkstelligen 
zullen we de gehele procedure voor het benoemen van een predikant moeten doorlopen. 
Wordt vervolgd.  
 
De gemeenteavond is voorbereid en in de tussentijd ook gehouden. In de bijlage van  dit 
kerkblad leest u een kort verslag hiervan.  
We willen personen die in Schalwijk komen wonen een welkomstbrief sturen namens de 
kerkelijke gemeenten.  
De diaconie brengt regelmatig een bloemetje bij gemeenteleden. Het wordt niet altijd 
afgekondigd, maar dat willen we wel weer gaan oppakken.  
 



Het onderhoud aan de gebouwen van de diaconie en de kerkvoogdij zijn in de vergadering 
besproken. Er heeft een meerjarenscan plaatsgevonden en dat zal omgezet worden in een 
onderhoudsplan. In de begrotingen van de komende jaren zal hiermee rekening worden 
gehouden. 
De kerstsamenzang zal op 17 december worden gehouden in onze kerk. De commissie die 
deze samenzang organiseert wil een kerstboom op de Brink plaatsen, waar mensen een 
wenskaartje in kunnen ophangen. Ze zijn nog op zoek naar een geschikte boom!  
 
Op zondagochtend 3 december zal na de dienst ook het ontruimingsplan in praktijk worden 
gebracht doormiddel van een oefening. 
 
De herbevestiging van Addie de Gier als ouderling-kerkrentmeester en het afscheid van 
Antoinette de Bruijn als ouderling, zal plaatsvinden op 14 januari 2024.  
Door diverse omstandigheden is het niet mogelijk om dit eerder te laten plaatsvinden. 
 
Gemeenteavond 
In de bijlage vindt u het verslag van de gemeenteavond van 15 november j.l. 
 
Diaconie 
De diaconie is in het bezit van een tweetal huizen. Eén staat er op de Brink en de andere op 
de Pothuizerweg. Ik weet niet hoe we er aan gekomen zijn, maar het is wel in een vorm van 
een schenking geweest. Wel leuk om dat nog eens uit te zoeken. 
 
Vanuit de landelijke kerk is er op aan gedrongen om een meerjaren onderhoudsplanning op 
te stellen. Lastig, maar wel een goede zaak. Het is verstandig om te onderzoeken wat er in 
de komende tijd moet gaan gebeuren. En daar kan dan ook op begroot worden. 
 
De huurder op de Brink verzorgt het gehele onderhoud zelf. Daar is dan ook de hoogte van 
de huur op aangepast. En dat heeft het voordeel dat we er eigenlijk geen omkijken naar 
hebben. 
 
Op de woning op de Pothuizerweg geldt er globaal de afspraak dat de huurder alles onder de 
goot onderhoudt en dat wij voor de rest zorgen. 
Logisch dus dat we nu alleen begonnen zijn met een meerjarenplanning op de Pothuizerweg. 
Want ook aan dat onderzoek zijn kosten verbonden.  
Als gevolg daarvan zal er volgend jaar het e.e.a gedaan moeten worden. Met name aandacht 
voor het dak en de schuur die slecht begint te worden. 
 
We zitten nog in een oriënterende fase, dus de exacte invulling moet nog uitgewerkt 
worden. Het lijkt er wel op dat er voor het komende jaar zo’n  5 a  10.000 euro aan kosten 
mee gemoeid zijn. Best wel een aardig bedrag, maar iedereen die een eigen huis heeft weet 
dat er altijd onkosten mee gemoeid zijn. Verder geldt er een cyclus van 6 jaar, dat houdt in 
dat er 5 jaar lang beperkte onderhoudskosten verwacht worden en dan het zesde jaar weer 
uitgebreider. De planning heeft een looptijd van 40 jaar, maar naarmate we verder in de tijd 
kijken wordt de nauwkeurigheid ervan wel een stuk onzekerder.  
 
Over een groot aantal jaren werd er ieder jaar al geld gereserveerd voor het onderhoud. 



Daar kan dit voorlopig uit betaald worden. Het heeft nu dus nog geen invloed op het 
resultaat van de jaarrekening van de diaconie. 
 
De begroting voor 2024 is in concept klaar. Maar hij moet nog wel goedgekeurd worden 
door de kerkenraad. Die hopen wij in het volgende kerkblad te kunnen publiceren. 
 

  Berichten. 
Samen bidden in Houten 
Als Christen weten we hoe belangrijk samen bidden is. Er zijn in Houten veel mogelijkheden 
om hieraan deel te nemen, of je nou wel of niet bij een kerk hoort. Dus doe gerust mee, ook 
al kom je incidenteel! We noemen: 
• Elke maandagmorgen voor Houten en Nederland van 8.45-9.30 uur in de Sionkerk, 
Eikenhout 221, 3991 PN Houten. 
• Elke werkdagavond (ma-vr) voor Oekraïne en de andere betrokken landen, voor alles 
wat daar speelt van 9.00-19.45 uur, ook in de Sionkerk. Dit doen we al vanaf het begin van 
de oorlog. 
• Elke 3 maanden is er in Houten een gebedswandeling. Normaliter op de 1e zaterdag 
van de maanden sept., dec, maart en juni. Op zaterdag 2 december starten we om 7 uur en 
eindigen we om 9 uur bij Christelijke Boekwinkel Sjofar op Het Rond 102. Elke christen is 
hartelijk welkom! Dit keer bidden we speciaal voor de komende advent- en kerstperiode. Als 
er nog andere gebedspunten zijn, dan kunt u die liefst via de mail opgeven aan 
bedrijfsgebed@gmail.com of per telefoon 030-6371380 (Maarten Pijnacker Hordijk, na 18 
uur) of 06-31665111 (ook WhatsApp). 

   Algemeen en info 
Pastoraat en voorbede 
Voor het aanvragen van voorbede, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van 
pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba’s of de predikant. 

Contact info scriba’s en predikant  
Schalkwijk:   dhr. Jan Tuls,    M 06 28363963 
scriba@hervormdschalkwijk.nl 
Tull en ’t Waal:  mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329 
jokevandereijk@gmail.com  
Predikant:  Ds. Marius van Duijn,   M 06 39768140 
m.v.duijn@ziggo.nl 
 
Kerkomroep 
U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip: 
Voor Schalkwijk:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945 
Voor Tull en’t Waal: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407 
(In januari worden beide zenders samengevoegd, berichtgeving volgt). 
Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande 
nummers. 



Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten  
Diaconie:  NL39 RABO 0357501195 tnv Diaconie, Schalkwijk 
Kerkvoogdij:  NL79 RABO 0357502124 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk 
De collecte voor de kerkvoogdij zal verdeeld worden over de kerkvoogdij en het 
restauratiefonds. 

Bankrekeningen Tull en ‘t Waal tbv collecten 
Diaconie:  NL91 RABO 0357 5510 87   tnv Diaconie, Tull en  't Waal  
Kerkvoogdij:  NL27 RABO 0357 5532 09  tnv Kerkvoogdij Tull en ’t Waal 

Voor de beide diaconie collecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale 
collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand. 
 
Redactie Kerkblad 
Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk 
en ’t Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en ’t Waal en Honswijk en de redactie wordt 
gevormd door Jacob Batema. 
Mededelingen graag uiterlijk de 29e van de maand naar het e-mail  adres van de redactie: 
kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl  
 
Aan- of afmelden 
Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per  e-mail aanmelden op het e-mailadres 
van de redactie.  
Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, 
eveneens op het  e-mailadres van de redactie.     


