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Kerkblad december 2025 

  Meditatiefje  

 
..verzoenen met elkaar… 
Maleachi 3 vers 24 

kado onder de kerstboom  
sorry  
ik vergeef je  
ik dank je 
ik hou van je  
 
met z’n zoetgevooisde stem sprak de Zuid-Nederlandse rouwtherapeut Manu Keirse over 
het einde van het leven en wat je achterlaat aan een volgende generatie. Het is eenvoudiger 
dan we denken. Op het laatst van je leven, zorg dat je vier dingen tegen de mensen zegt… 
 
En dan volgen de woorden van hierboven 
sorry    ik vergeef je   ik dank je  ik hou van je  
In één woord; een zoen, verzoening. Geschenk voor de mensen om je heen, dichtbij of 
misschien wat verder weg. Maleachi zag het zelfs als belofte voor de nieuwe tijd: God 
verzoent mensen, ouders en kinderen met elkaar. In het kind van kerst laat God zien hoe dat 
kan; mensen niet tegenover, maar naast elkaar! 
 
Het kado onder de kerstboom; een viertal opdrachten, ‘n kwartet kanskaarten.  
Geen gemakkelijk spel; sommige kaarten zijn ronduit lastig; je kunt je leven lang struggelen 
met iets wat je aangedaan of overkomen is of dat je misschien zelf een ander hebt 
aangedaan.  
Maar toch, maak het niet nodeloos moeilijk of zelfs onmogelijk. 
 
SORRY  
 

IK VERGEEF JE 
 

IK DANK JE 
 
IK HOU VAN JE  
 



 2 

Of u als lezer één kaartje in het bijzonder aan één persoon zou willen geven of alle vier aan 
verschillende mensen. 
Één ding is zeker, het is het recept voor een geslaagd kado. 
 
ds. Marius van Duijn 
 

  Langs Kanaal en Lek 
De mooie vergezichten langs het water, de forten of de kippeneieren die je uit een kastje 
langs de weg koopt. 
Allemaal charmante zaken in de omgeving van ’t Waal tot ’t Goy. 
Maar het heeft ons niet verleid om bij onze keuze voor een ander huis te verkassen naar één 
van beide gemeenten van onze kerk. 
We blijven in Zeist, maar op een ander plekje. 
Op verzoek van kaartenschrijvers; sinds eind oktober wonen wij Nelson Mandelalaan 76, 
3707KN Zeist. 
 
We denken in dit laatste nummer van 2025 aan alles wat er dit jaar aan mooie en moeilijke 
dingen gepasseerd is; we voelen ons gezegend met de gemeente die elke zondag 
samenkwam, de lofzang gaande hield, woorden voor onderweg deelde en getroost de 
wereld ingezonden werd. 
 
We wensen u allen een mooie adventstijd toe en een prachtig Licht-feest. 
En wat is een feest zonder gasten: neem eens iemand mee of laat je meenemen als je dit 
kerkblad leest. 
Vrede en alle goeds, 
 
Marius van Duijn, VDm 
 
 

  Gezamenlijk  
Uitnodiging van EVA 
 
Komt ons in diepe nacht ter ore  
 
Komt ons in diepe nacht ter ore: 
De Morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
God zal ons redden, is Zijn Naam. 
Opent uw hart, gelooft uw ogen, 
vertrouwt u toe aan wat gij ziet: 
Hoe ’t woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 
Huub Oosterhuis 
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Opent uw hart, gelooft uw ogen – dat is de roep die tot ons komt.  
Verwachtingsvol uitzien… in deze tijd van advent.  
Advent is verlangen, het licht verschijnt! 
Advent is verwachten dat Jezus komt! 
 
Dit willen wij als EVA-vrouwengroep met elkaar vieren op woensdag 17 december, u/jij bent 
van harte uitgenodigd dit met ons mee te vieren. 
Vanaf 9.15 staat de koffie en thee klaar. 
De viering begint om 9.30  en na de viering is er een “knutsel”. Wil je hieraan meedoen, geef 
je dan snel op bij arjavanrooijen@gmail.com of 0637232179 (vol = vol ). 
 
Gebedskring 
Deze werd op 19 november gehouden en we mochten verheugen op een goede deelname. 
Iedere keer wordt het door iemand anders voorbereid en dat geeft dan gelijk wat variatie. 
Fijn dat we open mochten bidden en danken.  
We hopen op woensdag 3 december weer bij elkaar te komen. 
 
Bijbelgesprekskring 
Deze is alleen gehouden op 19 november omdat we 2 weken eerder Dankdag hadden.  
De club was deze keer niet zo groot, maar wel open.  
We zijn bezig geweest met Romeinen 11. Boeiend, maar ook niet eenvoudig.  
Paulus schrijft niet zo eenvoudig en geeft veel informatie in een kort stukje.  
En soms lijken dingen tegenstrijdig te zijn. Dus dan moet je ook kijken naar de context waar 
het in staat.  
Dus net als bij veel andere studies en onderzoeken, het geeft antwoorden maar het roept 
ook weer nieuwe vragen op. 
We hopen op woensdag 3 december weer bij elkaar te komen. 
 

 

  Schalkwijk en ’t Goy 
Kerstsamenzang  
Op 30 november was het 1e advent, wij zitten dus helemaal in de 
voorbereiding voor/naar Kerst. 
Ieder jaar houden wij een kerstsamenzang samen met de RK 
gemeensch ap en ook dit jaar willen wij met elkaar een gezellige 
middag kerstliederen zingen. 
Op zondagmiddag 21 december om 15.00 uur komen wij bij elkaar in 
onze prachtige en knusse Brinkkerk. 
Een delegatie van fanfare St. Ceacilia zal ons hierbij begeleiden, er zal 
een kerstverhaal voorgelezen worden en ds. v. Duijn zal een 
overdenking houden. 
 
Uit de kerkenraad, gemeenteavond 
Omdat het al weer even geleden is hebben we afgesproken om op woensdag 7 januari een 
gemeenteavond te houden. Deze is dan in plaats van de Bijbelkring. 
Niet dat we direct belangrijke zaken te bespreken hebben, maar het is wel goed om contact 
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te houden zodat we van elkaar weten wat er zoal leeft bij de kerkenraad en de 
gemeenteleden. 
We willen beginnen met wat informatieve zaken en daarna gaan we over op de beleving van 
onze gemeente. Wat vinden bv. van de eredienst. 
Hoe denken we over de liturgie en gebruik van de liedboeken. Is er behoefte aan meer 
inbreng? 
Maar ook kunnen we nadenken over activiteiten in onze gemeente. Voldoen de 
Gebedskring, Bijbelgesprekskring en EVA nog wel? Of is er behoefte aan andere of extra 
activiteiten, zoals bv. de Joh. De Heer avond? 
En verder wat praktische dingen. Hulp van gemeenteleden bij het koffiezetten, 
schoonmaken van de kerk en onderhoud begraafplaats. 
Wellicht heeft u ook wel punten die u graag onder de aandacht wil brengen. Daar geven we 
alle ruimte voor en het is dan wel handig om dit alvast aan ons door te geven. 
Hoewel een gemeente avond primair bedoeld is voor eigen gemeenteleden zijn gasten die 
weleens onze diensten of activiteiten bezoeken ook van harte welkom. Het is immers geen 
vergadering, maar een ontmoetingsavond. 
Op de gezamenlijke vergadering van 12 november hadden we de classis predikante Trinette 
Verhoef op bezoek. Zie het maar als een huisbezoek vanuit de classis. Het is goed om met 
elkaar te bespreken hoe het gaat. En hoewel er de nodige zorgen zijn kunnen we ook wel 
van veel zegeningen spreken, ook in de onderlinge samenwerking en goede contacten met 
het dorp en de RK kerk. 
En door de interieurcommissie zijn er inmiddels nieuwe koffiekopjes en schaaltjes 
aangeschaft. De eerste start dus voor het opfrissen van de consistorie. 
 
Kerkrentmeesters, Collectebonnen. 
Al bijna 20 jaar kunnen we in onze Hervormde gemeente van Schalkwijk en ’t Goy, gebruik 
maken van collectebonnen met een waarde van € 0,40 (kleur oranje), € 0,75 (groen) en € 
1,75 (blauw). Omdat onze kerk de ANBI-status heeft, zijn daarmee uw giften (onder 
bepaalde voorwaarden) fiscaal aftrekbaar. De collectebonnen zijn sinds enkele jaren 
trouwens ook te gebruiken in Tull en ’t Waal. 
Bovengenoemde collectebonnen zijn echter bijna op en zijn dus alleen nog verkrijgbaar 
zolang de voorraad strekt! 
Inmiddels zijn de nieuwe collectebonnen beschikbaar, deze hebben een waarde van resp. € 
1,00 (geel) en € 2,50 (rood) en zijn beschikbaar per vel van 20 stuks. Per vel wordt er ook nog 
€ 1,00 extra berekend om alle kosten te dekken.  
De collectebonnen zijn, zoals gebruikelijk, verkrijgbaar bij Ria van Garderen. 
 
 

  Tull en ’t Waal en Honswijk 
 
Kerstzangdienst 
Woensdag 24 december is er in ons mooi versierde 
kerkje aan de Waalseweg de traditionele 
Kerstzangdienst. 
We gaan van Genesis via Jesaja naar Lukas en 
tussendoor wordt er veel gezongen, worden er mooie 
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gedichten voorgedragen en is er de stem die dit alles met elkaar verbind. Na afloop is er 
glühwein en  
warme chocomelk met kransjes binnen in de warme kerk of bij goed weer buiten bij de 
vuurkorf. Vanaf ongeveer 20.15 kunt u genieten van de sfeervolle kerstmuziek en om 20.30 
begint de dienst. 
U en jij bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen en te luisteren. 
 
 

  Berichten 
 
Interkerkelijke leeskring 
De interkerkelijke leeskring in Houten bestaat al een aantal jaar.  
Met elkaar hebben we al een paar mooie boeken gelezen, waarbij we kritisch met elkaar in 
gesprek gaan rondom geloof, wetenschap, en geloven in deze tijd. We willen graag leren en 
verdiepen, van het boek dat we lezen natuurlijk, maar ook van elkaar. 

Wil je aanhaken? Dan is nu het moment! Op 4 december starten we met het boek “Moderne 
Profeten” van Kees van Ekris. We bespreken dan het hoofdstuk over Martin Luther King. 
Eens in de 4 weken komen we bij elkaar in de Sionkerk aan de Eikenhout. We starten rond 
19:45 met koffie en thee – de bespreking is van 20:00 uur tot ongeveer 
21:30. Geïnteresseerd? Meld je aan! Of kom gewoon een keer kijken, natuurlijk. De data zijn 
4/12/25; 15/1/26; 12/2/26; 12/3/26; 9/4/26; 7/5/26; 4/6/26.  
Peter Fokker, peter.fokker@tno.nl 
Krijn de Jong, krijn.dejong@kpnmail.nl 
Marian van de Groep, mhvandegroep@gmail.com 
 
 
 

   Algemeen en info 
Pastoraat en voorbeden 
Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van 
pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba’s of de predikant. 
 
Contact info scriba’s en predikant  
Schalkwijk:   dhr. Johan de Bruijn,   M 06 20023978 
scriba@hervormdschalkwijk.nl 
Tull en ’t Waal:  mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329 
jokevandereijk@gmail.com  
Predikant:  Ds. Marius van Duijn,   M 06 39768140 
m.v.duijn@ziggo.nl 
 
Kerkomroep  
U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip: 
Voor Schalkwijk en Tull en ’t Waal:  www.kerkomroep.nl/kerken/10407 
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Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande 
nummers. 

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten  
Diaconie:  NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk 
Kerkvoogdij:  NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk 
De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds. 
Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy 
 
Bankrekeningen Tull en ‘t Waal tbv collecten 
Diaconie:  NL91 RABO 0357 5510 87   tnv Diaconie, Tull en  't Waal  
Kerkvoogdij:  NL27 RABO 0357 5532 09  tnv Kerkvoogdij Tull en ’t Waal 
Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale 
collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand. 
 
Collectebonnen 
De gemeente Schalkwijk en ’t Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: 
mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ  Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443. 
  
Redactie Kerkblad 
Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk 
en ’t Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en ’t Waal en Honswijk. 
Mededelingen en bijdragen graag uiterlijk de 30e van de maand naar het e-mailadres van de 
redactie: kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl  
 
Aan- of afmelden 
Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per  e-mail aanmelden op het e-mailadres 
van de redactie.  
Mocht u het Kerkblad niet meer willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, 
eveneens op het  e-mailadres van de redactie.    


