
Avond 7; De schepping

zucht.



Op DV woensdag 10 april verzorgen dr. Sam Janse en Koos van Noppen

de zevende avond van het Hervormd Vreeswijk College over de

toekomstverwachting. Zij bespreken hoe wij als gelovigen met Gods

schepping om (zouden moeten) gaan. Wat ons doen en laten ‘hier en nu’

betekent voor de aarde ‘hier en nu’ en ‘straks’.

Plaats: Dorpskerk Vreeswijk. Aanvang: 20.00 uur. Deur open: 19.30.

Afsluiting: uiterlijk 22.00 uur. 21.00 uur pauze. De toegang is gratis,

evenals de koffie vooraf en in de pauze. Wel zal een vrijwillig

bijdrage worden gevraagd om de onkosten te dekken. 

Dit jaar verscheen bij Kok de ‘Groene Catechismus. Vragen en antwoorden

over geloof en duurzaamheid’. In achtentachtig vragen en antwoorden wijst

autaur dr. Sam Janse op onze ‘roeping’ het ‘goede leven te leiden. Dat

‘goede leven’ staat in contrast met de valse verleidingen van ons

welvaartssamenleving die de aarde vernietigt.  ‘Leven van geloof, hoop en

liefde helpt ons om in de klimaatcrisis waarin wij zi�en de goede keuzes te

maken. Voor land en lucht en water. Voor mens en dier en plant’.

In de inleiding wordt de koppeling met de Heidelberger gemaakt als

gezegd wordt: ‘In antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus staat dat wij

het ‘eigendom’ van Jezus Christus zijn. Hij is Heer van ons leven. Dus ook van



ons geld, van onze tijd en van onze agenda. De Groene Catechismus probeert

dat geloof concreet te maken in de crisis van onze tijd. Het Oude Testament zegt

dat God de Schepper is. Het Nieuwe Testament zegt dat Jezus Heer is. Wat

betekent dat voor onze roeping voor onze omgang met de aarde en met alles wat

daarop leeft?

Al lezend dacht ik ‘Het betekent meer dan wij (ik!) vaak voor lief wil(len)

nemen’

Komen dus op DV woensdag 10 april. Dorpskerk Vreeswijk. Aanvang

20.00 uur


